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Israéls bestaansrecht opnieuw in het geding

Nooit gaat Juda ten onder en Jeruzalem blijft altijd bewoond. Joel 4.20

Op 14 mei 1948 is Israél officieel erkend door de Volkerenbond als
thuisland voor het Joodse volk. Dat was drie jaar nadat Hitler verslagen werd
en hij 6 miljoen Joden had vermoord. De hele westerse wereld steunde het
plan om in Israél een thuisland te vestigen voor de overgebleven Joden.
Enkele honderdduizenden van hen, uit Europa, Noord-Afrika en uit Irak en
Iran, kwamen na bijna 2000 jaar van ballingschap terug in Eretz Jisrael om
het land op te bouwen.

Er zou nimmer meer een tweede Holocaust komen was een belofte waar
niemand van de westerse samenleving op dat moment aan twijfelde. Maar
de realiteit was anders. De Arabische volken erkenden de Staat Israél niet.
Vanaf dag één waren ze vastbesloten het vernietigingsplan van Hitler te
volvoeren, en dat geldt tot aan de huidige dag. Israél heeft vele existentiéle
oorlogen gevoerd: de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948, de Zesdaagse
Oorlog in 1967, de "Jom Kippoer' Oorlog in 1973, de Libanon Oorlog in de
tachtiger jaren, gevolgd door de diverse Intifada’s met ontelbare aanslagen.
En daarnaast nog vele minioorlogen, zoals die in Gaza sinds Israél zich daar
in 2005 terugtrok. De dreiging van Iran is al sinds de jaren '80 aanwezig, en
die dreiging is alsmaar gegroeid tot het onlangs zijn climax bereikte.

Israél vecht constant voor zijn bestaan. Er is een geestelijke oorlog gaande
tussen Goed en Kwaad, en er zijn maar weinig mensen die dat begrijpen, en
maar heel weinig westerse landen die Israél steunen. Wat telt is dat de
Eeuwige, Tsewa’ot, het ziet. Israél is niet alleen, God strijdt met hen mee.
En sinds 7 oktober 2023 is het heel duidelijk voor wie het zien wil. Het
antisemitisme in de wereld is geéxplodeerd. De VN is door verschillende
internationale organisaties ontmaskerd als een pro-terreur-organisatie die
Israéls bestaansrecht ondermijnt.

Jom HaZikaron — Israels dodenherdenking

leder jaar herdenkt Israél de gevallen soldaten in alle oorlogen op Jom
haZikaron. Sinds het bloedbad van 7 oktober zijn 856 soldaten
omgekomen, 82 politiebeambten en 935 burgers. Hamas houdt nog
steeds 50 gijzelaars vast in de afschuwelijke tunnels in Gaza. Van ongeveer
20 mensen wordt verwacht dat ze nog in leven zijn. Voordat de herdenking
op dinsdag 29 mei van dit jaar begon, braken enorme branden uit rondom
Jeruzalem. Deze zijn aangestoken door Hamas-aanhangers. De sterke wind
maakte dat het vuur zich razendsnel verspreidde in de bosrijke heuvels
rondom Jeruzalem. De wegen naar Jeruzalem raakten geblokkeerd,
duizenden mensen strandden en moesten hun auto’s verlaten om zichzelf

te redden. Voor het eerst in Israéls 77-jarige bestaan werden alle
herdenkings-ceremonies in het hele land afgelast.

De dag daarna was het Onafhankelijkheidsdag, maar ook op die dag werden
alle feestelijkheden afgelast. Het Joodse volk verkeert in rouw, wat hebben
we eigenlijk te vieren? Op Pesach proclameren wij: “In elke generatie staan
vijanden tegen ons op om ons te vernietigen, en de Eeuwige, gezegend is
Hij, redt ons uit hun handen.” Inderdaad heeft Hij het Joodse volk door heel
de geschiedenis heen altijd gered uit de handen van onze vijanden. Al in de
dagen van de onderdrukking in Egypte totdat Am lJisraél het Beloofde land
bereikte, maar ook daarna. Vele volkeren trokken op tegen Israél om het
volk te onderwerpen, te vervioeken of te vernietigen, maar het Joodse volk
bleef standvastig en stelde zijn vertrouwen op de Eeuwige — de Verlosser
van lIsraél. En uiteindelijk zal de hele aarde Hem erkennen in alle glorie en
majesteit. De tijd van Verlossing nadert snel in onze dagen.

Haman zal opnieuw vallen

In de nacht van 15 juni heeft Israél een verrassingsaanval uitgevoerd tegen
het islamitisch regime van Iran, terwijl de oorlog in Gaza tegen Hamas
onverminderd doorgaat en de Houthi-rebellen uit Jemen ballistische
rakketten afvuren op Israéls burgers. En nu gebeurt hetzelfde in veelvoud
vanuit Iran. Israéls leger is actief in Shomron en Judea waar ze de
jihadistische cellen ontmantelen, en niet te vergeten in Libanon en Syrig,
waar ze zorgen dat de grenzen veilig blijven. Israél is belast met een immens
grote taak: het voeren van een complexe oorlog, waar zelfs de VS-moeite
mee zou hebben. Dit is alleen mogelijk omdat God met Israél is in deze
bewogen tijd en complexe strijd.

De ayatollah van Iran symboliseert Haman uit de tijd van Mordechai en
Ester. Net als Haman maakt de ayatollah er geen geheim van dat het zijn
doel is om Israél te vernietigen. Al meer dan twintig jaar werkt Iran ijverig om
dit plan uit te voeren. Dankzij dat Hamas haar geduld verloor, en zonder
overleg met Iran en Hezbollah het bloedbad startte, is Israél gespaard
gebleven voor een veel grotere ramp. Hoe moeilijk en verdrietig de situatie
ook is, heel Israél weet dat God dagelijks wonderen doet en dat onze hulp
van Hem komt!

Met Zijn hulp zal Israél erin slagen deze geestelijke vijand te overwinnen.
Moge het in korte tijd gebeuren. Tegelijkertijd vraag ik eenieder om actief het
antisemitisme te helpen bestrijden. Am Jisragl Chai! (Het volk Israél leeft!)

Moge Eeuwige u zegenen, Tuvia Kolman




SHORESH PROJECTEN

Stichting Shoresh is in beginsel een hulpverleningsorganisatie. Wij ondersteunen
een aantal kleinschalige projecten in Israél. De visie van de Stichting is christenen
te motiveren en te inspireren om Israél en het Joodse volk lief te hebben, en om
Israél als natie en volk te steunen. Dit is een Bijbelse opdracht, zowel vanuit de
TeNaCH als de Briet HaChadasja (NT). Dit uitgangspunt is eeuwig geldend en is
onafhankelijk van politieke situaties. Meer informatie over de projecten (enkele
worden hiema kort genoemd) is te vinden op de website en in de nieuwsbrief die u
vier keer per jaar ontvangt. Alle donaties komen voor 100% op de plaats van

bestemming. Ook met de aankoop van deze kalender steunt u Israél.

Red Carpet Nail Center in Tel Aviv, project 2207

Beste vrienden, een tijdje geleden vierden we Pesach, waarbij we zowel de
bevrijding uit Egypte herdachten, als de ultieme vrijheid die we door onze
Messias hebben. We mogen de 53 gijzelaars die nog steeds gevangen zitten
niet vergeten. Ze hebben dringend bevrijding nodig om naar huis terug te keren
en ware vrijheid en bevrijding te ervaren. We zijn zeer dankbaar voor jullie
voortdurende gebeden voor de gijzelaars, voor ons land, voor onze bediening en
voor ons hele team.

Bij Red Carpet leidt Malisa Wilson
(vrijwilligster) al drie jaar de
manicure-pedicurepost. Haar be-
diening brengt veel zegen, en veel [
vrouwen voelen zich veilig om bij haar .
hun hart uit te storten en hun leven
met haar te delen. Haar aanwezigheid
brengt warmte, vertrouwen en ‘*
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vrijwilligerscodrdinator, en we zijn haar enorm dankbaar voor haar toewijding en
de cruciale rol die ze speelt in onze missie. Dankjewel, Malisa!

Enkele getuigenissen (de namen hebben wij vanwege privacy aangepast, red.)

Dana's geloof in God groeit En toen ze een vrouw op de grond zag liggen in het
oude busstation, zei ze tegen ons dat ze niet wist wat ze tegen haar moest
zeggen, dus legde ze haar gewoon de handen op en bad voor haar.

Katy krijgt elke week Bijbelstudie, ze vecht met al haar kracht om van haar
alcoholverslaving af te komen. Anna is net naar een afkickkliniek vertrokken. Voor
haar vertrek hebben we met haar gebeden en haar in liefde uitgezwaaid en
gezegend.

Met Lory gaat het goed. Ze gaat nu naar een
Messiaanse gemeente in Tel Aviv. Ze volgt
Hebreeuws en is enorm blij met de
veranderingen in haar leven.

Koby blijft studeren op een school voor
vrouwen die uit de prostitutie zijn gekomen.
P " Haar studie verloopt uitstekend. Deze
vrouwen vechten voor hun groei en verandering. Bid alstublieft voor hen dat ze
door kunnen zetten en een doorbraak te bereiken in alle uitdagingen waarmee ze

worden geconfronteerd.

Eenentwintig jaar geleden had ik me nooit kunnen voorstellen dat Messiaanse
gemeenten vrouwen die in de prostitutie hadden gezeten zouden opnemen in
hun gemeente. Op dit moment hebben twee gemeenten in Tel Aviv zes vrouwen
van de Rode Loper opgenomen en geven hun de
noodzakelijke begeleiding. Ze volgen hen, luisteren naar hun
behoeften en bieden hun een gevoel van thuis en familie —
naast de voortdurende steun die ze via Red Carpet
ontvangen. Nogmaals dank voor uw steun en gebeden!

Anat Brenner Red Carpet Center

Nieuws uit kleinschalige projecten in Israél
Therapie terreurslachtoffers in Sjilo, project 2222

Il Beste vrienden van Israél, terwijl raketten

neerkomen op Israél en de oorlog met Iran
heviger wordt, zijn het onze jongsten - de
Israélische kinderen - die de zwaarste
emotionele en fysieke tol betalen. Op dit moment
| worden gezinnen geévacueerd die slechts enkele
=y minuten hebben om te ontsnappen; brengen
kinderen doodsbang en verward nachten door in schuilkelders; zijn
gemeenschappen verwoest, waaronder scholen, speeltuinen, huizen; zijn velen
ontheemd, getraumatiseerd en hebben dringend zorg nodig.

Bij Shiloh Israel Children’s Fund zijn we ter plaatse om noodhulp te bieden aan
kinderen en gezinnen. Chava Kleinman MSW, een ervaren expert in
crisismanagement, die twee maanden geleden bij ons kwam werken, leidt dit
project. We bieden essentiéle traumabegeleiding, emotionele ondersteuning en
therapeutische programma’s om duizenden kinderen in deze crisistijd te helpen.
Wijj zijn dankbaar voor de ondersteuning van Stichting Shoresh en moedigen u
aan om door te gaan ons te steunen, we kunnen dit niet
zonder uw hulp! Elke shekel, elke dollar, elke euro brengt
troost, stabiliteit en hoop aan een kind dat het hard nodig
heeft. Bedankt dat u de Israélische kinderen bijstaat nu ze

ons zo hard nodig hebben. Met diepe dankbaarheid,
David Rubin, Oprichter en voorzitter van Shiloh Israel | Traumatherapie
Children’s Fund.

Voedsel distributie Jeruzalem, Netiviya project 2213

Sjalom beste vrienden van Shoresh, onze harten voelen bezwaard vanwege vele
mensen die tijdens de oorlog omgekomen zijn, maar tegelijk zijn we ook vervuld
met dankbaarheid. Op Jom haSjoa herdachten we de slachtoffers van de
Holocaust; rouwden om onze gevallen soldaten en slachtoffers van terreur — uit
het verleden en heden — en dankten we onze Schepper voor Zijn blijvende trouw
om ons terug te brengen naar het Land van Israél, in overeenstemming met Zijn
profetische Woord.

In het Netivyah Studiecentrum beginnen we iedere week de zondagochtenddienst
met lofprijzing en gebed. Deze tijd samen vernieuwt onze focus, versterkt onze
eenheid, en bereidt ons hart voor op het werk van de week.

Terwijl de oorlog voortduurt, blijven de realiteiten van militaire dienst dicht bij huis.
Twee van onze medewerkers zijn opnieuw opgeroepen als reservisten: één
bereidt zich momenteel voor op een drie maanden durende uitzending naar het
zuiden en de tweede begint naar verwachting in juli aan zijn dienst. Wjj stellen uw
gebeden voor hen, voor alle soldaten die in de IDF dienen, voor onze nationale
leiders en voor de gijzelaars en hun families die nog steeds wachten en hopen,
zeer op prijs. Ondanks de uitdagingen gaat onze missie door: het distribueren van
voedsel via Hamotzei; het verstrekken van studiebeurzen, en
het voorzien van onze geliefde soldaten van cruciale
benodigdheden. Deze essenti€le inspanningen zijn alleen
mogelijk dankzij uw voortdurende steun en trouwe gebeden.
Hartelijk dank uit de grond van ons hart voor uw steun in deze

tijd. Met oprechte dankbaarheid, De Netivyah-staf

Uitkeringen aan projecten  (periode maart-juni.2025)

2203 Operatie Mosje, Be’ad Chaim € 8.000,-
2207 Red Carpet Tel Aviv, Abundant Life € 4.500,-
2208 Vrijwilligerswerk, Lema’ancha € 750,-
2013  Netivyah Hamotsi voedselbank, Jerusalem € 1.000,-
2214 Noam Eliezer Jeruzalem, Jitschak Naki € 8.000,-
2222 Therapie terreurslachtoffers, Shilo € 6.000,-
2224 Sjoa overlevenden, Lechaim-to-life € 5.500,-
2226  Tehuis voor risicolopende meisjes in Beér Sjeva € 2.400,-
2218 Weduwen en Wezen fonds, Ha Ma’ayan € 2.000,-

Hartelijk dank voor uw donaties!



SHORESH MEUWS

WANNEER U DE LAMPEN AANSTEEKT...

De wijzen van Israél hebben gezegd: “wie wijs wil worden, die wende zich
zuidwaarts”. De achterliggende gedachte daarvan is, dat de menora — de
zevenarmige kandelaar — in de Tabernakel (en later in de Tempel) aan de
zuidelijke zijde geplaatst werd.

De kandelaar staat symbool voor wijsheid — wijsheid van de Tora, die op
haar beurt de hoogste vorm van wijsheid is. In Devarim (Deut.) 4:6 staat:

..want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volkeren...
Eeuwige gaf Aaron de opdracht om de menora aan te steken: Spreek tot

Adron en zeg tegen hem: Wanneer u de lampen aansteekt.. Bamidbar
(Numeri) 8:2

We kunnen ons afvragen: als de menora de Tora symboliseert, zou het niet
gepast zijn dat Mozes de kandelaar zou aansteken en niet Adron? Het was
immers Mozes die de Tora ontving op de berg Sinai, en we spreken ook over
de Tora van Moses: Denk aan de Tora van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem
geboden heb op Horeb voor heel Israél..Maleachi 4:4.

De vlam is het belangrijkste

De menora bestaat uit twee delen: de kandelaar, de drager van het licht, en
de vlam die het licht verspreidt. De menora is pas een lamp als deze is
aangestoken, dan verspreidt het licht. De Tora heeft ook deze beide
elementen in zich. De kandelaar is synoniem voor Tora-studie, het
bestuderen van Gods wijsheid. Maar het belangrijkste is toch de vlam: de
Tora dient ons ziel te verlichten. Je kunt de Tora immers bestuderen en zelfs

goed begrijpen, zonder dat zij in je binnenste schijnt.
Israel ben Eliezer (die de Chassidische beweging heeft opgericht
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door Tuvia Kolman
in 18e eeuw) zei: Tora-geleerden die wel een kandelaar zijn maar geen licht

verspreiden, die moeten worden aangestoken. En dit wordt bedoeld met de
tekst: "Wanneer u de lamp aansteekt’. Het is niet genoeg dat er een menora
is, hij moet branden en hij moet schijnen. De Tora is de Tora van het licht dat
de ziel van een persoon die de Tora bestudeert verlicht, en niet alleen hem,
ook zijn omgeving. De menora in de Tempel verlichtte de hele wereld.

Kracht van het Gebed

Om de Tora tot licht te laten zijn, is gebed nodig. leder mens dient de
grootheid van de Schepper en de nietigheid van de mens te overdenken.
Ook al is hij geleerd en kent hij de Tora van buiten, dan nog moet hij zijn
bescheidenheid erkennen en zich verheugen over het voorrecht dat hem is
gegeven — te bidden tot God en tot Hem te naderen. Op deze manier opent
hij zijn hart, zodat het licht van de Tora in hem kan schijnen. Dit is de reden
waarom specifiek Adron de taak kreeg om de menora aan te steken en niet
Mozes. Adron had als hogepriester de taak om Israélieten te helpen zich
met de Eeuwige te verbinden. Het is inderdaad Mozes geweest die de Tora
doorgaf aan Israél, maar om het licht van de Tora in de ziel van een persoon
te laten schijnen, is de rol van Adron nodig. Met andere woorden, iedere
Jood (en gelovige uit de heidenen die zich bij Israél aansluit) dient van
gebed echt werk te maken, zodat hij door het gebed zijn ziel kan openen voor
Gods Wijsheid, voor het licht van de Tora. Dit is de geestelijke taak van het

aansteken van de menora en we bereiken het door het voorbeeld van Adron.

Overgenomen en vertaald uit de wekelijkse studiekrant Living Jewish, uitgave Beha'alotcha 17e
Sivan 5785.

WORTELEN IN ERETS |SRAE|. - PACHTERS OP G'DS LAND door ramar Manor

Shalom Chaverim van Land en Volk Israél,

Laatst vroeg iemand mij: Hoe zou je jezelf in het kort
willen beschrijven? Zonder erbij na te denken, was mijn
antwoord: Een Bijbelse boer. Achteraf besefte ik hoe
treffend deze omschrijving eigenlijk is. Misschien is
landbouwer een nauwkeuriger term, want vee hebben
we niet, maar de essentie blijft dezelfde: we werken op
het land in Israél.

Maar wat is er Bijbels aan landbouw? Alles, zou je
kunnen zeggen. Er is een unieke verbintenis tussen
God, het volk en het land. In de Bijbel wordt Israél
beschreven als een land dat volledig afhankelijk is van
Gods zegeningen, waaronder vooral de regen. In Israél is de landbouw niet
alleen een fysieke activiteit, maar ook een geestelijke taak, die ons eraan
herinnert dat alles wat we nodig hebben uiteindelijk van God komt. Een van
de meest tastbare Bijbelse principes binnen de landbouw is het Shmita- of
Sabbatsjaar, zoals beschreven in Leviticus 25:1-7:. “Spreek tot de
Israélieten en zeg tegen hen: Wanneer u komt in het land dat Ik u geef, dan
zal het land de Here een Shabbats rust houden. Zes jaar mag u uw akker
inzaaien, zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan
inzamelen, maar in het zevende jaar zal het land een shabbats rust hebben,
een shabbat voor de Here. Uw akker mag u niet inzaaien en uw wijngaard
mag u niet snoeien.”

Elke zeven jaar krijgt het land rust: boeren laten hun akkers onbewerkt, en
wat vanzelf groeit, mag iedereen gebruiken. Er wordt niet gezaaid, gesnoeid
of geploegd. Het is opmerkelijk dat ondanks een afname van het aantal
landbouwbedrijven in Israél, het aantal boeren dat zich aan deze Bijbelse
adviezen houdt juist groeit. Andere Bijbelse principes in de landbouw naast

de Shmita zijn: Orlah, de eerste drie jaar na het planten
van een boom mogen de vruchten niet worden gegeten
en Ma’aser : het geven van tienden van de oogst.

Dit deel van de opbrengst wordt apart gezet en
geschonken aan hen die extra steun nodig hebben. Ook
vandaag in de supermarkten zijn de vruchten niet jonger
dan 3 jaar en worden de tienden van de oogst apart
gezet. Israél is het enige land ter wereld waar speciale
regels, uitgaande van de Bijbel zijn ingesteld. Deze
voorschriften zijn uniek. Ze zijn niet universeel en gelden

alleen binnen de grenzen van Erets Israel.

Een interessant gegeven, want uitgaande van Leviticus,
is Israél veel groter dan wat we vandaag op de landkaarten zien. Vandaag in
2025 zien we wat het betekent een boer te zijn in de Negev, en dit is totaal
iets anders dan elders in de wereld. In Israél zijn boeren namelijk niet alleen
landbouwers, maar tevens rentmeesters van G'ds land. Ook hier in de
Dutchfarm nemen we die extra Bijbelse taak op ons en hopen op die manier
mee te werken aan een groter Israél, dat gezegend wordt met regen uit de
Sjamajim, hemel. Een paar weken geleden was het Toe beSjvat, het nieuwe
jaar voor de bomen. Deze viering wordt niet expliciet genoemd in de Bijbel,
maar het planten van bomen is een Israélische traditie voor jong en oud.
We hebben die dag olijfoomen mogen planten in Oud Sussia, Judea.
Een prachtige plek en zeker de moeite waard om te bezoeken wanneer u
weer eens in Israél bent. Voor een kopje koffie in het grote huis/de leer
kamer of een bezoekje samen met Uzi aan de soldaten rondom de
Gazastrook, u bent altijd van harte welkom!

Uzi en Tamar Manor Dutchfarm, moshav Sde Tsvi, Israél.
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JOODS BI)BELSE KALENDER 5786 / 2026

Deze joods-bijbelse kalender van Stichting Shoresh begint in september
2025, ofwel Tisjri 5786 volgens de lIsraélitische jaartelling. Hij geeft u
inzicht in de feesten zoals die in de Bijbel worden genoemd. Ook
de christelijke feestdagen en andere speciale dagen zijn vermeld. Op sjabbat
vindt u de lezingen uit de Tora, de ‘parasja van de week’ en de bijbehorende
haftaralezing uit de profeten volgens het synagogale leesrooster.
Dit leesrooster stamt uit de tijd van de Babylonische ballingschap en wordt
nog steeds over de gehele wereld in de synagogen gebruikt. Met dit
leesrooster leest u in één jaar de Tora. Tijdens de feesten wordt bovendien
nog een ander Bijbelboek gelezen: Jona (Grote Verzoendag), Prediker
(Loofhuttenfeest), Ester (Poeriem), Hooglied (Feest van de Ongezuurde
Broden), Ruth (Wekenfeest), Klaagliederen (Vastendag van de 9e Av,
de verwoesting van de Tempel).

Zestien maanden kalender
Het Joodse nieuwe jaar begint in september of oktober; in 2025 is dat 23
september. Ter wille van de aansluiting op de gangbare westerse

gregoriaanse kalender loopt deze kalender door tot en met december 2026.

Thema dit jaar is: Terugkeer naar Israél

De Bijbelse profetieén zijn vaak moeilijk te begrijpen, soms voor
verschillende uitleggen vatbaar, en vaak ook op meerdere perioden van
toepassing. Sommige profetieén hebben hun vervulling bij herhaling in de
tijd. Profetieén dienen we dan ook niet per se als toekomstvoorspelling te
zien, noch G’ds Woord als een rekenboek te beschouwen op grond waarvan
we kunnen berekenen wanneer iets gaat gebeuren. Veeleer mogen we aan
de beloften in de Bijbel hoop ontlenen en de werkwijze van de Eeuwige
ontdekken. Vaak lezen we dat de profeten waarschuwend en corrigerend
optreden. De centrale boodschap is dan dat het volk Israél zich moet
bekeren van hun zonden en moet terugkeren naar de Tora, het onderwijs van
de Eeuwige. Het onderhouden van de sjabbat, het wegdoen van de afgoderij,
en het rechtvaardig leven zijn de meest terugkerende vermaningen. Deze
inzettingen zijn voor alle generaties tot op de dag van vandaag. Niet alleen
van belang voor Joden, maar voor alle gelovigen die zich bij de G’d van Israél
hebben gevoegd. De grootste profeet was Mosjee (Mozes) en hij zei
namens de Eeuwige: Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u
vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang leven in
het land dat de Eeuwige, uw God, u geven zal (Devariem (Deuteronomium)
4:40).

In deze belofte schuilt een voorwaarde: in het vervolg van dit Bijbelboek
staat ook de consequentie van het loslaten van de regels: verbanning uit het
Beloofde land. De Babylonische ballingschap was een gevolg van de zonden
van het volk. Maar de bekering, het uitroepen tot de Eeuwige, bracht
verlossing. De Eeuwige blijft trouw aan zijn volk en aan hen die zich
aansluiten bij Israél. Maar over Jadkov zal de Eeuwige zich ontfermen, weer
wordt Jisraéel uitverkozen. Hij zal de Jisraélieten weer op hun eigen grond
laten wonen. Vreemdelingen zullen zich bij hen aansluiten en zich voegen bij

het volk van Jadkov (Jesjaja, 14:1).
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Ook de ballingschap na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 is

ten einde gekomen. Israél is teruggekeerd naar het Land. G’ds belofte en
de wens ‘Volgend jaar in Jeruzalem’ is in de voorbije 125 jaar
werkelijkheid geworden, met als hoogtepunt de vestiging van de nieuwe
staat Israél in 1948. Inmiddels wonen er bijna 7 miljoen Joden.

Maar veel Joden wonen nog overal verspreid over de hele wereld, bijna 9
miljoen. Na de terroristische aanval op 7 oktober 2023 is het
antisemitisme wereldwijd gegroeid. Daardoor is de immigratie naar Israél
(alia) sterk toegenomen, ondanks de permanente oorlogstoestand en de
voortdurende dreiging van conflicten met omringende volken. Uiteindelijk
is Israél het enige land ter wereld waar de regering en het leger zich
inzetten om Joden een veilig thuis te geven.

Daarom is het thema van de kalender van dit jaar ‘Terugkeer naar Israél’.
Deze fysieke terugkeer is onlosmakelijk verbonden aan de geestelijke

terugkeer naar G’ds inzettingen, de Tora.

Bijbelse levensstijl

De Tora is Gods openbaring en instructie aan de mensheid om ons te
onderwijzen in de levenswandel naar Zijn wil. God gaf de Tora aan het
Joodse volk op de berg Sinai als een eeuwig verbond. In Psalm 90:12
staat: “Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.”
Door rekening te houden met Gods aangegeven tijden, wordt ons hart met
wijsheid vervuld. Ook Jesjoea leefde zo. Hij erkende als Jood Gods Tora
volledig. De Tora was zijn levensstijl: “Eer de hemel en de aarde vergaat,
zal er niet één jota of één tittel 4 vergaan van de Tora.” (Mat. 5:18).
Wanneer u deze kalender het hele jaar aandachtig volgt, zult u al deze
feesten tegenkomen. De uitdaging is aan u om aan deze dagen een
invulling te geven. Feestvieren is iets wat je samen doet. Nodig daarom

uw vrienden uit of neem deel aan een festiviteit in uw

Kees van Dorth - penningmeester Shoresh
Kalender Bestellen

Bankrekening van Stichting Shoresh te Wierden:

IBAN: NL45INGB0009107219
BIC: INGBNL2A

Stichting Shoresh

Stichting Shoresh is een Algemeen Nut Beogende
ANEI Instelling

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. Kamer van Koophandel 34161717



