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Israél hersteld en herbouwd - Verootmoediging voor Rosj Hasjana

Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige
terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten
zul je je uitbreiden, je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de veriaten
steden bevolken. Jesaja 54:2-3

Op Tisja Beav in het jaar 2005, precies 20 jaar geleden, zijn om politieke
redenen in opdracht van de toenmalige Israélische regering alle Joodse dorpen
in Goesj Katief — de Gazastrook — door het Israélische leger verwoest. Alle
Joodse bewoners werden gedwongen te vertrekken. Deze moedige,
godvrezende mensen hebben Gaza tot bloei gebracht en gezorgd dat de
omliggende kibboetsiem in Israél zich ook ongestoord konden ontwikkelen. De
Arabische bewoners van Gaza werden ook gezegend door de opbrengst van het
land. Gaza was een groen paradijs. Met pijn in hun hart verlieten de Joodse
bewoners hun huis en haard, en verspreid over het hele land moesten zij
opnieuw hun leven opbouwen. Hun verlangen om eens terug te kunnen keren is
nooit verminderd.

De reden van de beslissing om zich uit Gaza terug te trekken, was gebaseerd op
de gedachte dat als je aardig bent tegen je vijand, deze je uiteindelijk minder zal
gaan haten, wat uiteindelijk tot ‘vrede’ zal leiden tussen Joden en Arabieren.

De naiviteit van deze gedachte en het sluiten van de ogen voor alle averechtse
signalen die erop volgden, leidden uiteindelijk tot het bloedbad van 7 oktober
2023.

De Israélische regering is ontwaakt en heeft inmiddels twee resoluties
opgesteld die - zo hopen wij - ertoe zullen leiden dat er geen plaats is voor een
Palestijnse staat binnen of nabij de grenzen van Israél, dus niet in Gaza en ook
niet in Judea en Samaria. Wij hopen dat heel spoedig na het zomerreces alle
Joodse nederzettingen, inclusief alle C-gebieden in Judea en Samaria,
soeverein bij Israél zullen gaan horen. En we hopen en bidden dat Gaza heel
spoedig van Hamas bevrijd zal worden, dat alle mensen die nog in Gaza worden
vastgehouden - alsook de lichamen van de gestorven gijzelaars - kunnen
worden teruggebracht, en dat Gaza weer herbouwd zal gaan worden.

Als het aan de voormalige bewoners van Gush Katief ligt, zijn zij met hun
kinderen en kleinkinderen de eersten die terugkeren om hun dorpen op te
bouwen en hun landerijen opnieuw te cultiveren op de plek die ze 20 jaar
geleden hebben moeten ontruimen. Nu voorgoed, zoals de profeet Jesaja het
heeft beloofd.

Maand Eloel — de maand van verootmoediging

ledere maand in de joods-bijbelse kalender heeft een unieke plaats en
betekenis in het geestelijk leven binnen het Jodendom. ledere dag van het
joods-bijbelse kalenderjaar draagt in meer en mindere mate een bijzondere
boodschap die ons verbindt met de Eeuwige en met Zijn Wil.

De bijbelse joodse feesten hebben het Joodse volk verenigd tot één hechte
familie. Het is goed om je bewust te zijn van de geestelijke betekenis van de
dagen waarin we leven. Niet voor niets staat in Psalm 90:12: “Leer ons zo
onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen”.

Ik wil even stilstaan bij de betekenis in het jodendom van de zesde maand:
Eloel. Dit is de maand v6ér Rosj HaSjana (feest van het Bazuingeschal) en de
Grote Verzoendag in de zevende maand.

De bazuin — sjofar in de Bijbel — kondigt een belangrijke gebeurtenis aan. Aan
de manier waarop de sjofar wordt geblazen wisten de Israélieten te
onderscheiden wat er stond te gebeuren. Is het een oproep tot strijd, of een
oproep tot een heilige samenkomst?

Rosj HaSjana staat in het jodendom voor de dag van Gods oordeel. Op deze dag
oordeelt God ieder persoonlijk en de hele wereld tezamen. De Eeuwige is
geinteresseerd in onze wandel, oftewel in onze werken (= mitsvot, opdrachten).
In Openbaring 20:12 staat een opmerkelijke tekst die voorafgaat aan de
opstanding van de doden: “En ik zag de doden, de groten en de kleinen,
staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek
werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op
grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.” In het
jodendom vindt dit jaarlijks plaats onder de levenden op Rosj HaSjana.

Als we ons ervan bewust zijn dat we op die dag voor de Eeuwige staan, dan zet
het ons aan het denken. Niemand wil onvoorbereid voor de Koning der Koningen
verschijnen. Was onze wandel en godsvrucht in overeenstemming met Zijn wil?
Zijn we het afgelopen jaar gegroeid of juist van Zijn pad afgedwaald?

Dit zijn de vragen waar wij ons in Israél mee bezighouden in de maand Eloel.
Gedurende de hele maand worden extra verootmoedigingsgebeden gebeden:
‘Slichot’ (= spijtbetuigingen). Dit zijn geen sombere gebeden, maar gebeden
die tot uitdrukking brengen dat het ons werkelijk spijt dat we gezondigd en fout
gehandeld hebben. Tegelijkertijd drukken deze gebeden het vertrouwen uit dat
Hij onze spijtgebeden hoort en aanneemt, en ons vergeeft. Op Rosj HaSjana
intensiveren de Slichot gebeden gedurende de tien Ontzagwekkende Dagen, tot
aan Grote Verzoendag. Op Grote Verzoendag wordt Gods besluit namelijk
definitief; tot die tijd laat Hij zich verbidden. Na veertig dagen intens ons hart te
hebben geopend voor God, is Grote Verzoendag een krachtige manifestatie van
Gods barmhartigheid en vergeving: “Komt toch en laat ons tezamen richten,
zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als
sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol”. (Jesaja
1:18)

Ik wens u allen betekenisvolle dagen van verootmoediging toe en een oprechte
ontmoeting met de Eeuwige, de Koning der Koningen; dat u opgeschreven mag
worden in het Boek des Levens. En daarna op naar een vreugdevol
Loofhuttenfeest! Tuvia Kolman




SHORESH PROJECTEN

Project Noam Eliezer, Jeruzalem, project 2214

Beste vrienden, ik wil jullie bedanken
voor jullie hulp aan Noam Eliezer. Wij i 3
helpen arme gezinnen in heel :
Jeruzalem met het verkrijgen van de |
nodige ondersteuning. Degenen die -
we helpen staan geregistreerd bij de
sociale dienst als hulpbehoevend.
Wij kennen de gezinnen persoonlijk.
We geven ze maandelijks bonnen
waarmee ze naar behoefte eten voor hun gezinnen kunnen kopen. De meeste

gezinnen hebben veel kinderen en een klein inkomen.

Alles is nu erg duur in Israél vanwege de oorlogen tegen degenen die ons -
Joden — haten. Ons doel is om het Koninkrijk van God te bouwen in Israél, in
Jeruzalem. Dit is onze taak en we doen dat met liefde en toewijding. En wij
onderwijzen deze Tora-opdracht aan onze kinderen, zoals God ons heeft
opgedragen toen Hij onze voorvaderen uit Egypte heeft uitgeleid.

Godzijdank kunnen we nu in de zomer, vo6r het nieuwe schooljaar begint,
schooltassen uitdelen. Tot nu toe hebben we al 1100 mooie, hoogwaardige
schooltassen uitgedeeld aan kinderen uit zeer arme gezinnen. Nog eens 195
kinderen ontvingen een kortingsbon voor lesboeken over vakken als wiskunde,
Engels, Hebreeuws en geschiedenis. Schoolboeken zijn erg duur, vooral Engels
en wiskunde, waarvan soms twee delen per vak nodig zijn in €én schooljaar.

Helaas heb ik nog een lijst met zeer arme kinderen die
wachten op schooltassen en boeken, maar ik kan hun op dit
moment niets geven, tenzij we meer steun voor dit project
ontvangen. We stellen uw hulp daarom zeer op prijs. Heel erg

bedankt, God zegene u. Jitschak Naki ar R
Noam Eliezer

Operatie Mosje, Be'ad Chaim, project 2203

Lieve vrienden van Be'ad Chaim. |k dank jullie hartelijk voor jullie gebeden en
liefde voor het werk dat we in Be'ad Chaim doen. Ondanks het lijden tijdens de
zware oorlog met Iran in juni en de aanhoudende oorlog in Gaza, kijken we naar
God, die onze HOOP en Verlosser is. De giften die we regelmatig van Stichting
Shoresh ontvangen helpen ons enorm en bemoedigen ons in ons werk voor het
leven. Ik ben Stichting Shoresh enorm dankbaar voor haar jarenlange trouwe
steun!

Op mijn beurt wil ik jullie bemoedigen met een getuigenis van Gods helpende en
genadige hand jegens een echtpaar dat we een aantal jaren geleden hebben
geholpen. Op 29 juni ontving ik een e-mail van Irene, een vrouw die onze
wekelijkse gebedsbrieven ontvangt. Zij had gebeden voor een echtpaar genaamd
Rivka en Ariel, wier baby na de geboorte was overleden. Ik heb Ariel snel een
berichtje gestuurd. Hij antwoordde dat het een droevige dag voor hen was, omdat
het precies drie jaar geleden is dat hun zoon Peliya Chaim (“een levend wonder
van God") was overleden en dat ze op weg waren naar zijn graf.

Ik was verbaasd over de timing. Kort nadat Rivka zwanger was geraakt van de
baby, werd hun namelijk aangeraden om abortus te plegen omdat echo’s
aantoonden dat hij geen nieren had. We hebben hen toen emotioneel
ondersteund en de consulten van privéartsen betaald toen ze er moedig voor
kozen om het kindje geboren te laten worden, terwijl ze wisten dat de baby direct
dialyse nodig zou hebben totdat hij een niertransplantatie kon ondergaan. Drie
maanden na de geboorte overleed hij.

Achttien maanden geleden schonk God hun, na veel gebed,
een dochtertje. Op 1 juli, toen ik tijd doorbracht met mijn
familie in een park in Tel Aviv, bestudeerde ik het gezicht van
een man die naast mijn dochter op de bank zat. Het was Ariel!

Ik keek om me heen en zag Rivka met hun prachtige peuter
Tagel ("Verheug je!"). Ariel zei dankbaar tegen me: "Je was (OP€ratie Mosje

Nieuws uit kleinschalige projecten in Israél

zo'n belangrijk onderdeel van ons leven toen we een moeilijke tijd doormaakten!”
Wat een vreugde om dit gezin te zien — Rivka die met Tagél door de sproeiers
rent, terwijl Ariel hen fotografeert. God is een God van verlossing en liefde. Onze
God brengt licht in de duisternis. Onze God brengt vreugde na tranen. “Wie met
tranen zaait, zal met vreugdezangen oogsten”. Psalm 126:5

Moge God u zegenen met vreugdezangen. Met diepe dankbaarheid, Sandy

Op 25 mei is Amir geboren. Aanvankelijk
overwoog zijn jonge moeder uit Be'er Sjeva om
hem te laten aborteren vanwege de
uitzichtloze situatie thuis. Na het ongeluk van i
haar man is zjjn zaak failliet gegaan en ze 4
hebben geen inkomen. Haar huisarts gaf haar
echter geen goedkeuring om een abortus te
laten uitvoeren. Toen zij dit aan haar |
schoonzuster vertelde, vertelde deze haar over
Operatie Mosje van Be’ad Chaim. Dit leverde
haar een babybedje op, compleet met lakens,

fopspenen, andere babyproducten plus andere essentiéle dingen te kunnen
kopen. Zowel moeder als baby maken het goed en hun andere kinderen waren
erg enthousiast om hun nieuwe broertje te ontmoeten. Ze kussen en knuffelen
hem de hele tijd en hun moeder vindt het geweldig om dit te zien.

Schooltasjesproject, project 2221

leder jaar deelt Stichting Shoresh een paar
honderd schooltassen uit aan behoeftige
families door het hele land. Dit jaar hebben we
nieuwe locaties gevonden waar arme families
wonen. In Kyriat Yam (omgeving Haifa) zijn veel
families die het financieel heel moeilijk hebben.

Alle families die in aanmerking komen voor een
gesponsorde schooltas zijn bij de Sociale Dienst .
van de stad bekend en aanbevolen. Hetzelfder
geldt voor de schooltassen die we via Chaim
Barak — Love to the Needy project (2205) hebben gedistribueerd: In Hadera,
Bat Jam, Katsrin en aan kinderen die voor kanker worden behandeld. De
schooltassen gaan ook naar alleenstaande moeders via project Ha’Maayan
(2218) en Abundant Life (2207). Verder distribueren we schooltassen onder
; y : specifieke families binnen de Joodse Kehila
"1‘4 I| ' u “ I (geloofsgemeenschap) in Jeruzalem, Ramat Gan
| d {l L

en Haifa. We bestellen altijd mooie, duurzame
schooltassen, geschikt voor jarenlang gebruik
door kinderen in het basisonderwijs. De tassen
ziin gewuld met de vereiste schoolbenodigd-
heden. Met een bedrag van
€32,- kunnen we één kind blij
maken met zo’'n waardevolle
tas.

Hartelijk dank!

Schooltasjes

Uitkeringen aan projecten (periodejuli-augustus2025)

2203 Operatie Mosje, Be’ad Chaim € 4.000,-
2207 Red Carpet Tel Aviv, Abundant Life € 2.000,-
2013  Netivyah Hamotsi voedselbank, Jerusalem € 1.500,-
2214 Noam Eliezer Jeruzalem, Jitschak Naki € 4.500,-
2222 Therapie terreurslachtoffers, Shilo € 4.000,-
2224 Sjoa overlevenden, Lechaim-to-life € 2.000,-
2226 Tehuis voor risicolopende meisjes in Beér Sjeva € 1.200,-

Hartelijk dank voor uw donaties!



SHORESH MEUWS

De gebeurtenissen in Israél en Messiasverwachting

In mijn vorige artikel heb ik gesproken over het Licht in deze wereld. Wij
leven in bijzondere tijden; er is een strijd gaande in Israél en daarbuiten.
Maar wat is de zin van de huidige strijd?

Door deze oorlog is iedere Jood verdacht. De geest is uit de fles. Ondanks
alle bewijsvoering van Israél lijkt het of het fakenieuws en de fakebeelden uit
Gaza en de berichtgeving van de reguliere media het wint van de waarheid.
Bijna de hele wereld heeft als het ware de oorlog verklaard aan Israél en de
Joden.

Al voor de Tweede Wereldoorlog voorzegde Rabbijn Avraham Yitzhak Kook
dat de vijanden van Israél op de sjofar zouden blazen om de Joden te
waarschuwen. De Joden kunnen niet meer in de diaspora blijven. Het leven
in de diaspora, de galoet, wordt als iets zondigs gezien. Buiten het land
Israél leeft men als het ware in een getto. Rabbijn Kook roept alle Joden al
voor de Tweede Wereldoorlog op om op te gaan (alia te maken), om te

emigreren naar het land Israél.

Een van de gevolgen van de huidige oorlog is dat het antisemitisme
wereldwijd toeneemt. Er zijn Joden die zich niet meer veilig voelen in hun
woonland. We zien daarom een toename van het aantal mensen dat
"terugkeert’ naar Israél, ze maken alia. Sinds de uittocht uit Egypte is Israél
op weg naar het beloofde land, naar de verlossing, maar onderweg komen
ze steeds opnieuw Amalek tegen. Door alle eeuwen heen moet Israél tegen
die vijand vechten. Vandaag kun je Hamas als Amalek beschoudwen. Is de
huidige strijd ook geen signaal voor de verlossing?

Een vraag die bij je op kan komen is: hoe kijken de Joden naar de
(toekomstige) verlossing, de tijd van de Masjiach (= Messias) ?

Er zijn volgens rabbijn Tzvi Yehuda twee aspecten van Masjiach. Het is niet
alleen de ideale (toekomstige) Joodse koning uit het nageslacht van David,
maar ook wordt het proces van verlossing door de tijd heen bedoeld. Als de
uiteindelijke verlossing komt, breekt er een nieuwe tijd aan (geoela). In
christelijke termen zou dat het Koninkrijk van God zijn. “Dan zal de Tora uit
Sion uitgaan en het woord des HEEREN uit Jeruzalem” (Jes 2:3). Wij
mensen denken precies te weten hoe deze tijd zal zijn maar onze wijsheid is

te beperkt.
Er zijn veel misvattingen over de Joodse koning. In de loop der eeuwen is er

een passiviteit ontstaan. Er wordt gebeden om de Masjiach maar men

GRONDLEGGER VAN BIJBELS ZIONISME IN ISRAEL

Op 3 Eloel 5785 7 27 augustus 2025 vond de 90e
herdenking plaats van de weledele eerste opperrabbijn
van het Israél van voor de staat Israél, Rabbijn Abraham
Isaac HaKohen Kook (1865-1935).

Rav Kook, geboren in Litouwen, wordt op zijn 23e
beédigd als rabbi van Zoimel. Drie jaar later worden zijn
1904 wordt hij
aangesteld als eerste opperrabbijn in Israél om de

eerste werken gepubliceerd. In

groeiende Joodse gemeenschap te dienen. In 1913
bezoekt Rav Kook de jonge kibboetsiem in Jizreél vallei en in Galilea. Zijn doel is
om de hardwerkende Joodse pioniers die het land aan het opbouwden zijn aan te
moedigen tot het onderhouden van de Tora en Gods geboden. Hij is een
bruggenbouwer tussen de seculiere en orthodoxe joden.

Rav Kook is de grondlegger van de joods-bijbelse zionistische beweging in Israél.
Joodse zionisten zijn godvrezende Joden die met volle overtuiging de bijbelse
opdracht uitvoeren: het ontginnen en bewonen van het bijbelse land Israél; de
Eeuwige te dienen en uit Zijn Woord te leren, en het beoefenen van hun diepe

vertrouwen in de Eeuwige in alle aspecten van het leven. Zij dienen vol opoffering

september 2025 / N79wN 9N

door Henk de Haan
wacht rustig - zelfs passief - af tot Hij al het werk voor zal doen.

Sinds het begin van de 20e eeuw zijn seculiere zionisten actief begonnen
terug te keren naar het land Israél. De zionisten zijn de eersten die een eind
willen maken aan de diaspora. In de loop van de jaren hebben ook
orthodoxe Joden moeten toegeven dat God door de zionisten heeft gewerkt.
In 1948 is de staat Israél opgericht. Dit ging gepaard met veel strijd, maar
sinds die tijd is het land tot ontwikkeling gekomen. Het land heeft er 2000
jaar verlaten bijgelegen, maar het land is gaan bloeien en is een welvarend
land geworden.

Sinds de oprichting van de staat Israél zijn er ook veel oorlogen gevoerd.
Oorlogen die de Israéli’s gezien de overmacht van de vijand zouden moeten
verliezen, worden toch gewonnen. De tegenstanders van Israél vermoeden

dat er bovennatuurlijke krachten aan het werk zijn.

Het proces van de verlossing, de Masjiach, is nog steeds gaande en gaat

stapje voor stapje vooruit.
De terugkeer van het Joodse volk is ook de kern van de Tora. Rabbijn Mozes

ben Maimon, (de 12e eeuwse rabbijn, arts en filosoof uit Spanje, bekend
onder de acroniem Rambam) zegt dat de Joden zullen terugkeren naar
Israél. Dit zal niet in één keer gebeuren maar stapsgewijs. Maar de
verlossing, de geoela, is in volle gang en iedereen is het erover eens dat we
in de laatste dagen leven. Over het hoe en wat zijn de joodse (en
christelijke) meningen verdeeld, maar God zal het uiteindelijk Zelf
beslissen.

Israél is dan inclusief de huidige gebieden van Judea en Samaria. Eigenlijk
draait alles om Judea en Samaria, dit is het hartland. Het zou mij niet
verbazen als Judea en Samaria geannexeerd zullen worden, want dat is een
logisch gevolg van de geoela, de verlossing. Veel westerse landen vinden
het nu tijd om een Palestijnse staat uit te roepen. Dit staat haaks op de weg
van de Masjiach, maar God houdt Zijn oogappel in de gaten. Hij sluimert of
slaapt niet.

Wij kunnen de huidige strijd met menselijke/fysieke ogen bekijken maar als
we het met spirituele ogen bezien, kunnen we alleen maar zeggen dat we

leven in de tijd van de Masjiach.

Wordt vervolgd zullen we maar zeggen!

door Tuvia Kolman

in het Israélische Defensie Leger; zij bewonen het bijbelse hartland — Samaria en
Judea - en zij zijn degenen die altijd in de frontlinies zullen staan in de geestelijke
strijd met Israéls aartsvijand: Amalek.

Rav Kook wordt erkend als een van de belangrijkste Joodse denkers aller tijden.
Zijn geschriften weerspiegelen de zoektocht van een mysticus naar de
onderliggende eenheid in alle aspecten van het leven en de wereld, en zijn unieke
persoonlijkheid bracht een zeldzame combinatie van talenten en gaven samen.
Uiteindelijk is Rabbi Kooks krachtige boodschap er één van leven en groei, hoop
en optimisme. "De dood is een vals fenomeen,” onderwees hij, en "naarmate de
hoeveelheid beweging naar heelheid toeneemt, neemt het kwaad af en wordt het
goede onthuld.”

Het is de moeite waard om het onderwijs
van Rav Kook te bestuderen via deze
website https://www.ravkook.net/
Ook kunt u in Jeruzalem het Huis van Rav
Kook bezichtigen:
https://www.funinjerusalem.com/venues
/beit-harav-kook/




SHORESH NMEUWS
EDUCATIEVE NAJAARSREIS NAAR ISRAEL

Beste vriend van Israél, bij voldoende belangstelling organiseert Stichting Shoresh
eind oktober—begin noevember een tiendaagse reis naar Israél, geheel op maat,

voor 6 tot 8 deelnemers.

Wij willen u graag uitrusten met kennis over de feitelijke situatie in Israél. God is
het Midden-0osten aan het schudden, en Israél staat in het epicentrum van alle
gebeurtenissen. Israél is verwikkeld in geestelijke oorlog tussen goed en kwaad.
De publieke media en politiek creéren een andere realiteit dan wat zich werkelijk in
Israél afspeelt. Om u te kunnen wapenen tegen de leugens in de media, nodigen
wij u uit om Israél te bezoeken en met eigen ogen te zien wat er echt gaande is.
Israél heeft sterke en moedige vrienden nodig en ambassadeurs die niet bang zijn
om het antisemitisme te ontmaskeren en terug te dringen. Het is een opdracht van
iedere godvrezende jood en niet-Jood om samen met Israél te kiezen voor de
bijbelse waarden en normen die in onze huidige wereld aan het wankelen zijn.

Onder leiding van een Nederlandse Gids bezoekt u het bijbelse bergland Judea en
Samaria, Jeruzalem, Sjilo en meer. In Galilea een discipel-boottocht op het meer,
Magdala, Kapernaum; bronnen van de Jordaan en Golan Hoogte. In Noord Negev:
o.a. Tel Beér Sjeva, een bezoek aan de herdenkingslocaties van 7 oktober en de
expositie "Fountin of Tears” in Arad. Onderweg leert u het bijbelse land kennen,
ontmoet u lokale Joodse mensen die u vertellen wat hen motiveert en drijft om de
Eeuwige te dienen en betrokken te zijn in het geestelijke strijdtoneel waar Israél op
dit moment in verwikkeld is. Raadpleeg de website voor meer informatie.

Datum in overleg met de aangemelde leden van de groep; directe
overnachting; maaltijden; vervoer; gids.
Prijsindicatie van kosten in Israél per persoon per dag op basis van

vlucht naar lIsraél;

tweepersoonsaccomodatie: €200,-. Kosten vlucht en

reisverzekering zijn niet inbegrepen. Stichting Shoresh maakt
geen winst op deze reis, u betaalt de werkelijke kostprijs.

Shoresh Reizen

De inschrijving voor de najaarsreis sluit op 30 september 2025

Geheeld door de Liefde - Deborah Seymons-Verboon

Ik ben geroepen om er te zijn met woord en daad voor
zieken, prostituees, daklozen, verslaafden,
psychisch kwetsbaren en de gebrokenen van hart.
Wilt u weten hoe ik zelf uit een borderline
persoonlijkheidsstoornis, prostitutie en drugs-
verslaving ben gered, lees dan mijn levensverhaal en
word bemoedigd door mijn ervaringen bij de Red

Carpet Naiicenter in Isra€l als vrijwilliger en
ambassadeur.

Ik nodig u uit om de uitzending van EO 'De verandering’ van 16 November
2024 te bekijken en mijn boek 'Geheeld door de Liefde’ te bestellen op mijn
website https://robeofpraise.nl.

Als u mij wilt uitnodigen voor een lezing of presentatie, neem dan contact
met mij op via het contactformulier op mijn website. 1k moedig iedereen aan
om het werk van Red Carpet Nailcenter via stichting Shoresh, project 2207
te steunen.

Zou u mij willen financieel willen steunen, zodat ik in 2027 naar Israél kan
teruggaan om daar 3 maanden te helpen en te dienen bij het Red Carpet
Nailcenter? Ik word uitgezonden door de Near East Ministeries (NEM).

IBAN van Debora Seymonson-Verboon: NL86 RABO 0111 2414 05
Hartelijk Dank, Debora.

Kesjercursus en Moadiemcursus

Stichting Shoresh
Gildenweg 8, 7641 AZ Wierden
0546 575165

B www.shoresh.nl

Anton de Ruiter
085-1045163

D4 info@shoresh.ni www.shoresh.nl/trainingen

en Belgié georganiseerd.

B
eSSt Projectondersteuning in Israél

Kees van Dorth Ewout van Halteren

Raadpleeg de website van Stichting Shoresh

Anton de Ruiter Henk de Haan

@ kesjer@shoresh.nl | moadiem@shoresh.nl

De cursussen worden doorlopend in Nederland
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]OODS BI]BELSE KALENDER 5786 / 2026

Het thema dit jaar is: Terugkeer naar Israél

Israél is teruggekeerd naar het Land. G’ds belofte en de wens Volgend jaar
in Jeruzalem’ is in de voorbije 125 jaar werkelijkheid geworden, met als
hoogtepunt de vestiging van de nieuwe staat Israél in 1948. Inmiddels
wonen er bijna 7 miljoen Joden. Maar veel Joden wonen nog overal
verspreid over de hele wereld, bijna 9 miljoen. Na de terroristische aanval
op 7 oktober 2023 is het antisemitisme wereldwijd gegroeid. Daardoor is
de immigratie naar Israél (alia) sterk toegenomen, ondanks de
permanente oorlogstoestand en de voortdurende dreiging van conflicten
met omringende volken. Uiteindelijk is Israél het enige land ter wereld waar
de regering en het leger zich inzetten om Joden een veilig thuis te geven.
Daarom is het thema van de kalender van dit jaar ‘Terugkeer naar Israél’.
Deze fysieke terugkeer is onlosmakelijk verbonden aan de geestelijke
terugkeer naar G'ds inzettingen, de Tora.

Zestien maanden kalender

Het Joodse nieuwe jaar begint in september of oktober; in 2025 is dat 23
september. Ter wille van de aansluiting op de gangbare westerse
gregoriaanse kalender loopt deze kalender door tot en met december
2026.

Deze joods-bijbelse kalender van Stichting Shoresh begint in september
2025, ofwel Tisjri 5786 volgens de Israélitische jaartelling. Hij geeft u
inzicht in de feesten zoals die in de Bijbel worden genoemd. Ook de
christelijke feestdagen en andere speciale dagen zijn vermeld. Op sjabbat
vindt u de lezingen uit de Tora, de ‘parasja van de week’ en de bijbehorende
haftaralezing uit de profeten volgens het synagogale leesrooster. Wanneer
u deze kalender het hele jaar aandachtig volgt, zult u al deze feesten
tegenkomen. De uitdaging is aan u om aan deze dagen
een speciale invulling te geven.

De kalender kost€ 10,- +€ 5,50 verzendkosten.

Attentie: bestellingen die na 5 september binnenkomen
kunnen pas op 15 oktober verstuurd worden.

Kalender Bestellen

Bankrekening van Stichting Shoresh te Wierden:

IBAN: NL45INGB0009107219
BIC: INGBNL2A

Stichting Shoresh

Stichting Shoresh is een Algemeen Nut Beogende
Instelling

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. Kamer van Koophandel 34161717



