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CHANOEKA: HERINNERING AAN GODS BELOFI'EN

Hij is de EEUWIGE, onze God, Zijn oordelen gaan over heel de aarde. Hij denkt
aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend
generaties, aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed
aan Isaak. Psalm 105:7-9

In de avond van 25 december steken we in Israél het eerste lichtje aan van de
negenarmige chanoekia. Chanoeka is het feest van bevrijding, van overwinning
en van nieuwe hoop. Er is voor de zoveelste keer licht gekomen voor de Joden.
Toen de Israélieten zich bevrijd hadden van de Griekse overheersers, wijden ze
als eerste opnieuw de Beet haMikdasj — het Huis van de EEUWIGE in
Jeruzalem in. De zevenarmige menora werd aangestoken met de zuivere olie
dat in het enige nog verzegelde kruikje gevonden werd; net genoeg om de
menora één dag te laten branden. Er werden snel koeriers naar Galilea
gestuurd om de zuivere olie te bemachtigen, het was immers olijvenoogsttijd.
Maar de reis naar Galilea duurde drie dagen. Toen de koeriers na zeven dagen
terug keerden met nieuwe zuivere olie, bleek dat de menora al die tijd was
blijven branden. Dit is een van de vele wonderen van Chanoeka, en om deze
wonderen te blijven herinneren, vieren we dit feest gedurende acht dagen,
waarop iedere dag één kaars extra wordt aangestoken tot uiteindelijk alle acht
kaarsen branden.

Als we de chanoekia in onze woning
aansteken, dient deze vanaf de straat
zichtbaar te zijn om Gods wonderen tijdens
chanoeka bekend te maken. Het liefst
plaatsen we de chanoekia buiten (in een
daartoe bestemde glazen kast) op de
stoep of bij de ingang van de deur,
tegenover de mezoeza, of binnen voor het
raam. De chanoekia mag niet te laag en

niet te hoog staan. De kandelaar wordt 's

avonds na het verschijnen van drie sterren

Chanoekia bij de ingang van een
huis in Oude stad Jeruzalem

aan de hemel aangestoken, waaraan
voorafgaand een bijbehorende zegeningen wordt uitgesproken. Tijdens het
aansteken wordt het lied Maoz Tsoer Jesjoeati uit de 12e eeuw gezongen: de
EEUWIGE Rots van mijn verlossing. Chanoeka is een vrolijk feest, waarbij

soefgianot — oliebollen — worden geserveerd.

De opdracht om zich te herinneren — jizkor

Sinds de uittocht uit Egypte heeft Israél de opdracht om zich de daden Gods
te herinneren. Daartoe dienen in de eerste plaats alle Joodse feesten:
Pesach herinnert aan de uittocht uit Egypte, Sjavoeot herinnert aan het
moment waarop de EEUWIGE de Tora aan het volk heeft gegeven, Jom Troea
(het Feest van het Bazuingeschal) herinnert aan Gods rechtvaardige
oordeel, Jom HaKippoeriem herinnert aan de vergeving van zonden en
overtredingen, Soekot herinnert aan Gods voorziening in alle materiéle
zaken gedurende het veertigjarige verblijf van het volk in de woestijn.
(Het ontbrak hun aan niets, zelfs de zolen van hun schoenen waren niet
versleten.) Tot slot herinneren Chanoeka en Poerim, die niet tot de
moadiemfeesten behoren, ons aan de overwinning die God en Zijn volk
uiteindelijk behaalden op diverse vormen van antisemitisme. Chanoeka
verwijst naar de spirituele vernietiging van het Jodendom, en Poerim vooral
naar de fysieke vernietiging van (het volk) Israél.

In de Joodse overlevering zullen tot de Messias komt twee volken blijven
bestaan: Israél, Gods oogappel en Amalek die de zwakke achterhoede van
Israél aanvalt. (In Sjemot, Exodus 17:16 staat: De EEUWIGE heeft een
strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht.)

Tot twee keer toe staat er in de Tora dat Israél zich Amalek moet blijven
herinneren. Exodus 17:14 ..dat ik de herinnering aan Amalek onder de
hemel volledig zal uitwissen. Devariem, Deut. 24:17-19 Gedenk wat
Amalek u gedaan heeft op uw tocht toen gij uit Egypte getrokken waart, Hoe
hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed,
terwijl gij vermoeid en uitgeput waart en hoe hij God niet vreesde. Als dan
EEUWIGE uw God u rust gegeven heeft van al de vijanden rondom u in het
land, dat de Eeeuwige uw God u ten erfdeel geven zal om het te bezitten,
dan zuit gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen, vergeet
het niet.

Door het herinneren — Jizkor — blijft Israél waakzaam en sterk, met Gods
Hulp. En zo zal altijd het licht van hoop op verlossing en nieuwe toekomst
blijven schijnen en zal het in de Joodse ziel blijven branden, ook in de

donkere tijden die we nu doormaken.
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Voedseldistributie in Jeruzalem — Netivyah, project 2213

Lieve donors van Stitching Shoresh. Heel erg bedankt voor jullie steun aan Israél
en zijn bevolking. De zomer is voorbij en de kinderen van Israél zijn begonnen aan
een nieuw schooljaar. Maar voor veel inwoners van Noord-Israél is dit het
tweede jaar dat ze worden geévacueerd uit hun huizen en scholen, en in tijdelijke
huisvesting worden geplaatst. Er is een sarcastisch gezegde dat “tijdelijk”
uiteindelijk “heel permanent” wordt. We bidden dat onze regering en onze
Amerikaanse bondgenoten zich realiseren welke schade deze situatie op de
lange termijn toebrengt aan de noordelijke steden van Israél en vooral aan de
kinderen.

Wij blijven de allerarmsten in Jeruzalem
steunen en openen elke woensdag onze
deuren en harten voor meer dan 150
gezinnen. De drukke dagen met extra hulp
aan gezinnen rond de Joodse Hoge

Feestdagen liggen achter ons. Op Rosj
Hasjana (= Nieuwjaar) vragen we God om het oda“e-j;:lar met Zijn vloeken van ons
weg te nemen en om ons vernieuwen en te zegenen in het nieuwe jaar. Dit jaar is
het zoveel relevanter! Nogmaals bedankt voor jullie partnerschap,
liefde en steun aan Netivyah, en moge het komende jaar zoet en
betekenisvol zijn en de overvioed van Gods goedheid aan jullie allen E&ya

ki
Jeruzalem

brengen. Daniel Stern
Hulp aan Sjoa—overlevenden, Lechaim—to-life, project 2224

Sinds de feestdagen in oktober eindigden, hebben we het gevoel dat de
aanvallen vanuit Libanon in de hele regio van Galilea zijn geintensiveerd. Het
alarm klinkt regelmatig aan de hele Middellandse Zeekust tot aan Haifa in het
centrum van Galilea en in het oosten aan de Kineret. En regelmatig slaan
raketten en drones in, waardoor er brand en grote schade aan eigendommen
ontstaat. Er gebeuren elke dag veel wonderen. We zijn elke dag dankbaar voor de
bescherming van de Eeuwige, omdat op dit moment geen enkele plaats veilig is,
en als ik onderweg ben om de Sjoa-overwinnaars te bezoeken, is er altijd een
kans dat er raketten inslaan, want in open gebieden worden ze niet onderschept.
Godzijdank, gaat het goed met de
Sjoa-overwinnaars in de kibboets
! Neot-Mordechai vlak bij Kirjat
Sjmona. Steve en Peretz willen niet

geévacueerd worden en blijven goed
gehumeurd. Het spijt ons zeer dat ze

Timek bij retz tijidens de oorlog met geen mogelijk-
heid bezoek van de studenten kunnen krijgen. Ze zouden het geweldig vinden. De

opleidingcentra’s in Ma’ayan Baruch en Amir blijven uit veiligheid gesloten.

De stad Chatsor HaGalil is de meest noordelijke stad in Boven-Galilea die ik
tildens de oorlog kan bezoeken. Daar hebben we Bracha, Ruchama, Mina, Jaffa
en Mosje. En in Rosj Pina hebben we Chana. Het gaat naar omstandigheden
goed met hen, maar de oorlog is voor hen heel zwaar, zowel fysiek als
emotioneel. Alleen door hun sterke vertrouwen in de Eeuwige vinden ze troost en
kracht om stand te houden. Bracha brengt met haar kinderen veel tijd door in
Beér Sjeva, waar het nu veiliger is. Ruchama voelt zich eenzaam, draagt veel
lasten op haar schouders, waaronder de zorg voor haar zieke dochter, terwijl zij

zelf ook zorg nodig heeft. ol ot denten bij Bracha

Inmiddels zijn we gestart met
een wekelijks bezoek van een
nieuwe groep studenten uit de
mechina (toerustingschool voor
de jongeren die middelbare
school verlaten) in kibboets Kfar
Hanasi. Dit is zo bemoedigend, ik kon aan hun gemoed zien hoe goed deze

Nieuws uit kleinschalige projecten in Israél

bezoeken voor hen zijn. Onlangs bezocht Alma Mina. Alma is een van de
voormalige studenten die nu in het leger zit. Het was een grote verrassing en
bemoediging voor Mina in een tijd waarin ze zich eenzaam voelt.

Eliram in kibboets Ginosar voelt zich in principe goed, ondanks de ups en downs
met zijn gezondheid. Hij heeft 24 /7 hulp van verpleegkundige Fasi uit Sri Lanka.
Ik bezoek Eliram regelmatig en hij vindt het geweldig. We spreken over veel
onderwerpen waar hij graag over praat. Tijdens mijn laatste bezoek liet hij me zijn
oude pieper zien die hij gebruikte toen hij als jongeman voor de Mossad in
Libanon werkte. Hij maakte een grapje, ... zijn pieper ontplofte niet!

Ida — die al een jaar in een verpleeghuis in Tiberias woont, zou graag verder
willen met haar leven, teruggaan naar haar eigen huis in Kirjat Sjmona, maar het
zal nog een hele tijd duren voordat dit zal gebeuren. Haar contact met haar eigen
dochter verloopt niet zo goed als Ida zou willen. Haar kleinzoon vestigde zich in
Canada en vond een goede baan, de kans is klein dat hij snel terugkomt. Ze voelt
veel verdriet als ze terugkijkt op moeilijke momenten in haar eigen leven, maar
haar vertrouwen in de God van Israél houdt haar geest sterk.

Eind november heeft Klara mij gebeld om te
vertellen dat haar jongste broer Anatoli is
overleden. Dit droevige nieuws raakte me
enorm. Ik ken Klara en Anatoli meer dan &
vijftien jaar en we voelen ons als één familie. :
Anatoli was altijd zo optimistisch en zo '

inspirerend. Moge zijn nagedachtenis tot zegen
n Anatoli met Klara

zijn.

Namens alle Sjoa-overwinnaars die we in het Lechaim-to-life

ondersteunen en ook namens de families die getroffen zijn door de

o]

oorlog en die we vanuit Lechaim-to-life ondersteunen, spreek ik mijn

Sjoa-overwinnaars.
Lechaim-to-life

oprechte dank uit voor al uw steun en gebeden. Timek Kolman
Operatie Mosje, Be’ad Chaim project 2203

Sandy schrijft: Waar veel angst en lijden is, moet je buitengewone vriendelijkheid
tonen. Het team van Be’ad Chaim streeft ernaar om zich te kleden met
ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Deze
kleding stelt hen in staat om Gods liefde te tonen aan de gekwetste, angstige
vrouwen die we dienen. Geen enkele daad van vriendelijkheid is ooit verspild.
Vriendelijkheid kan harde harten veranderen in harten van viees, en vrouwen in
staat stellen om medelijden te hebben met hun baby's in de baarmoeder. In onze
kantoren zien we veel gezinnen die worstelen om te overleven en zich te
behoeden voor wanhoop. Dank u voor uw medeleven als u met ons samenwerkt.
“Zalig bent u die barmhartigheid toont, want u zal barmhartigheid getoond
worden” (Mattheis 5:7).

Iris, vierendertig jaar oud, en haar man Zvi wilden geen kinderen en zij had al
twee abortussen gehad. Na de tweede abortus vertelden de artsen lIris, dat ze
een medische aandoening had die het moeilijk zou maken om weer zwanger te
worden, dus besloot ze haar spiraaltje te laten verwijderen. Kort daarna werd ze
toch zwanger, maar zij en haar man wisten nog steeds niet zeker of ze wel een
baby wilden. Gelukkig hoorden ze over Be'ad Chaim en namen ze contact met
ons op voor advies. Na verschillende gesprekken met een van onze geweldige
consulenten, begonnen ze allebei te wennen aan de gedachte om ouders te
worden. De zwangerschap verliep zonder problemen, maar halverwege brak de
oorlog uit. Iris en Zvi wonen vlakbij Gaza. Ze moesten regelmatig naar de
schuilkelder rennen als er raketten in hun buurt insloegen. Iris vreesde voor haar
leven en voor haar ongeboren baby. Toen het schieten zodanig afnam dat ze hun
appartement konden verlaten, zijn ze geévacueerd. Een maand voor de geboorte
konden ze terugkeren naar hun appartement in Kirjat Gat. In maart beviel Iris van
een prachtige dochter die ze Agam noemen, wat “meer” betekent en voor hen
symbool staat voor rustig, vredig water. Iris geeft toe dat moeder zijn niet
gemakkelijk is, omdat het een grote verantwoordelijkheid is, maar ze is zo blij dat



ze zich tot ons heeft gewend voor advies, de juiste beslissing heeft genomen en
voor het leven van haar baby heeft gekozen. Ze heeft nog steeds last van het
trauma van de oorlog, maar ze wordt behandeld voor haar angsten door een
psychiater.

Iris schrijfft: "De beslissing om Agam ter wereld te brengen was erg moeilijk,
omdat ik zo bang was om moeder te worden. Ik heb een geweldige, zorgzame
consulente gevonden die altijd een luisterend oor heeft, daarom besloot ik de
reis voort te zetten en de baby op de wereld te zetten. Ik wil de donors
en de organisatie uit de grond van mijn hart bedanken voor het geven
van de liefdevolle en nederige hulp aan iedereen die het nodig heeft.” Ject

Operatie Moshe

Red Carpet Center — Tel Aviv, project 2207

Anat Schrijft: Terwijl ik ga zitten om deze laatste brief van 2024 te schrijven,
word ik overweldigd door emoties. Hoe kan ik al die gedachten en gevoelens die
in me opkomen uiten?

De waarheid is dat ik ze niet helemaal kan vastleggen. Maar ik wil wel iets met
jullie delen over 7 oktober, een jaar nadat de oorlog begon.

Terwijl ons team zich voorbereidde op de ‘Red Carpet bedieningsdag’, werden we
plotseling onderbroken door sirenes in Tel Aviv, die ons volledig verrasten. Ik kon

Aandacht voor kinderen uit reservistengezinnen, Help Galilea, project 2206

Israél maakt een moeilijke tijd door heldhaftige soldaten staan aan het front,
maar degenen die achterblijven zijn eveneens helden: de vrouwen en
kinderen.

Het heeft geen uitleg nodig hoe belangrijke de rol is van een vader in de
emotionele ontwikkeling en het welzijn van een kind. De kinderen van de
vaders die al langer dan een jaar aan het front vechten hebben
noodgedwongen moeten leren omgaan met hun afwezigheid, en het is
duidelijk dat het niet goed is voor hun ontwikkeling. Er ontstaan legio
problemen die nadelig zijn en soms blijvend de ontwikkeling van de kinderen
beinvioeden.

Wanneer een vader wordt opgeroepen in het leger, ervaren zijn kinderen
verantwoordelijkheid, zorgen, onzekerheid, verlangen en angst. Zij hebben
unieke emotionele steun nodig.

Wij moeders kunnen hun vaders niet vervangen op het slagveld, maar we
kunnen ze wel het gevoel geven dat ze speciaal zijn en gewaardeerd worden,
en zo de zwaarte van de verantwoordelijkheid en zorgen van de vaak jonge
kinderen een beetje verlichten. Dit kunnen we doen door tijdens het
Chanoekafeest extra aandacht aan deze groep kinderen te geven.

Daarom willen wij speelgoed aanschaffen om aan de kinderen van de
reservistengezinnen te geven. Dit speelgoed gaat zorgen voor momenten
van vreugde, creativiteit en verbinding met elkaar. Met uw hulp kunnen we
het gemis van hun vaders iets verlichten en de kinderen een gevoel geven
van verbondenheid en waardering in deze uitdagende tijd.

Als de kinderen de spelletjes krijgen, hebben ze niet alleen iets tastbaars,
maar het geeft hun ook de kans om momenten van vreugde te beleven en
positieve herinneringen aan deze tijd te creéren. Dat maakt het ook
gemakkelijker voor de moeders die voor vaak lange tijd de last van het hele
gezin alleen moet dragen.

Uw bijdrage kan de ervaring van de kinderen veranderen en hen helpen
omgaan met de emotionele problemen die zij doormaken.

Elke donatie, groot of klein, is welkom en zal een positieve impact hebben
op de gezinnen tijdens deze feestdagen. Met een bedrag van €50,-
sponsort u al een heel reservistengezin. Hartelijk dank voor uw aandacht en
bereidheid om te helpen.

Sjalom en zegeningen. Hodaya (’reservistenmoeder’ van zes kinderen)
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mijn sleutels en mijn tas niet vinden en de klok tikte. Uiteindelijk haastten we ons
naar de dichtstbijzijnde schuilplaats, wachtend tot de sirenes zouden stoppen.
Mijn hart bonkte in mijn keel en ik bleef hopen en bidden dat er niets zou
gebeuren terwijl de vrouwen arriveerden, omdat we geen veilige plek voor ze
hadden in het centrum. Gelukkig gebeurde dat niet tijdens onze bedieningsdag.
Prijs God daarvoor!

‘s Avonds hield het land programma’s ter herdenking van een jaar oorlog. We
herdachten de verloren levens, de talloze getroffen families en de moeilijke
verhalen die nog steeds naar boven komen. Veel mensen worstelen met PTSS,
angst en pijn, en het emotionele gewicht ervan was onmiskenbaar. Aan het eind
van de avond ging ik naar bed met ogen rood, moe van de emoties van de dag.
Maar de nacht was nog niet voorbij. Er ging weer een sirene af terwijl we al in bed
lagen, en we moesten snel naar een veilige plek in ons huis. De oorlog woedt
voort en de vraag blijft: hoe gaan we door met alles? Hoe vinden we normaliteit te
midden van zoveel chaos?

lemand zei onlangs: "We kunnen de duisternis niet uitwissen, maar we kunnen
wel het licht vergroten.” Deze zin is me bijgebleven. We kunnen de duistermis om
ons heen niet beheersen, maar we kunnen ervoor kiezen om helderder te
schijnen, de hoop levend te houden en liefde en mededogen te tonen in deze

moeilijke tijden! vervolg op pagina 4

Denk aan alle donatours!

We willen u allemaal bedanken voor uw niet-aflatende financiéle steun. Israél is
nu meer dan een jaar in oorlog met de vijanden van de Eeuwige, de God van
Israél, onze God.

Het is werkelijk hartverwarmend wat we via Shoresh aan steun hebben kunnen
geven in het (bijna) afgelopen jaar. Het geeft onze Joodse vrienden de
wetenschap dat ze niet alleen staan. Heel veel mensen in Israél hebben het
gevoel dat de hele wereld tegen hen samenspant, Nederland voorop.
De (internationale) rechtszaken tegen Israél, tegen regerings- en legerleiders,
tegen "kolonisten’; de antisemitische ‘incidenten’, enzovoorts, spelen wereldwijd,
maar Nederland loopt daarin helaas voorop. Daarom is het zo goed om een
tegengeluid te laten horen. Dat gebeurt gelukkig. Via donaties en ook via
vrijwilligerswerk. Blijft u dus vooral ruimhartig doneren. En overweeg ook om
vrijwilligerswerk in Israél te gaan doen. U kunt zich opgeven via Lema’amcha.
Komt u 0ok? Ik hoop velen van u daar te ontmoeten in de komende maanden.

Wij, het bestuur van Shoresh, hebben besloten om de personenbus van Shoresh
te verkopen aan deze organisatie. De bus wordt dan gebruikt voor vervoer van en
naar vliegveld Ben Gurion en voor vervoer van de huisjes in Nitsana naar de
boerderijen waar we werken. U kunt geld voor Lema’'ancha overmaken naar
project 2208.

De minibus is 10 jaar succesvol gebruikt voor de Shoresh Educatieve Reizen in
Israél en voornamelijk voor het ondersteunen van Sjoa-overlevenden. We zijn
ervan overtuigd dat de bus nog jarenlang goed dienst kan doen in het
vrijwilligerswerk.

Wij wensen u gezellige feestdagen: kerst, Chanoeka en jaarwisseling. Dat de
Eeuwige u zegene in het komende jaar. Want weet dat wie Israél zegent zelf

gezegend zal worden! Sjalom, sjalom. Namens het bestuur, Kees van Dorth

Uitkeringen aan projecten (periode aug - nov

2024)

2203 Operatie Mosje, Be’ad Chaim € 8.000,-
2207 Red Carpet Tel Aviv, Abundant Life € 4.000,-
2208  Vrijwilligerswerk, Lema’ancha € 1.500,-
2013  Netivyah Hamotsi voedselbank, Jerusalem € 6.000,-
2214 Noam Eliezer Jeruzalem, Jitschak Naki € 4.000,-
2218 Single Mothers Fund, Ma’ayan, Kfar Saba € 1.000,-
2222 Therapie terreurslachtoffers, Shilo € 2.000,-
2224 Sjoa overlevenden, Lechaim-to-life € 4.000,-
2226  Tehuis voor risicolopende meisjes in Beér Sjeva € 3.400,-

Hartelijk dank voor uw donaties!
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Sinds de oorlog is er veel veranderd

lin de afgelopen maanden hebben we te maken gehad met grotere uitdagingen
en veeleisender werk dan voor het conflict. De vrouwen met wie we omgaan zijn
niet meer dezelfde; ze zijn aanzienlijk agressiever, bozer en ongeduldiger
geworden. Ze verheffen vaak hun stem, zijn buitengewoon veeleisend en
vertonen soms grillig gedrag.

Het is al lang bekend dat hun drugs rattengif bevatten, maar nu horen we
berichten dat de stoffen nog meer verontreinigd zijn, waarschijnlijk vanwege de
oorlog en de grensconflicten. Deze verstoring heeft geleid tot een merkbare
toename van woede en agressief gedrag onder hen. Deze escalatie heeft invioed
op de relaties die we in de loop der jaren met deze vrouwen hebben opgebouwd.

Met alles wat er gebeurt, was er nooit een moment dat ze ons niet toelieten om
voor hen te bidden, hen naar revalidatiecentra te sturen en hen lief te hebben
met Gods onvoorwaardelijke liefde.

De Arrows Group van Netiva: Een ontmoeting van harten

Onlangs arriveerde bij Red Carpet een groep van 40 vrijwilligers van “Netiva”,
bekend als “The Arrows”, die
zich voorbereidden op het leger
om met ons samen te werken.
Onder hen was een jonge
vrouw die een gesprek aan-
knoopte met een lokale vrouw
die worstelde met drugs- |

verslaving. Dit meisje was niet

dakloos; ze woonde op slechts
10 minuten afstand van een gemeente waar de vader van de vrijwilliger als leider
diende.

Ik wil allen die het werk van Red Carpet steunen heel hartelijk

bedanken! God zegene u hier overvioedig voor. Anat Brenner

Red Carpet

Weduwen en Wezen — HaMa'ayan, project 2217

Wij willen jullie bedanken voor de donaties die we van jullie hebben ontvangen
voor de weduwen en wezen in nood. We waarderen jullie voortdurende steun aan
ons. Orna Sperandeo

Love to the Needy — project 2205

Lieve vrienden van Stichting Shoresh, bedankt voor jullie donatie aan Love to the
Needy. We zijn zo dankbaar voor jullie hulp. Onlangs konden we voedsel en
kleding brengen naar de behoeftigen in Jeruzalem, Beer Sjeva, Arad, Sderot,
Tel Aviv en Kfar Saba, en voedsel en benodigdheden naar de evacuatiecentra in
Or Akiva en Migdal. Er zijn nu zoveel meer mensen die hulp nodig hebben sinds
het begin van de oorlog. We doen ons best om hulp te bieden aan de plekken
waar de nood het hoogst is. Heel erg bedankt voor jullie liefde. Het is zo
behulpzaam en bemoedigend voor degenen die het ontvangen.

Met liefde en waardering, Chaim en Cheryl

Kesjercursus en Moadiemcursus

Stichting Shoresh
Gildenweg 8, 7641 AZ Wierden
0546 575165 < info@shoresh.nl

E www.shoresh.nl

Anton de Ruiter
085-1045163

www.shoresh.nl/trainingen

en Belgié georganiseerd.

B
sty Projectondersteuning in Israél

Kees van Dorth Ewout van Halteren

Raadpleeg de website van Stichting Shoresh

Anton de Ruiter Henk de Haan

@ kesjer@shoresh.nl | moadiem@shoresh.nl

De cursussen worden doorlopend in Nederland
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Opnieuw maken we een uitermate donkere tijd door

Het Joodse volk wordt opnieuw door
pogroms geteisterd. Het vecht een

existentiéle oorlog op vele fronten.
De fysieke oorlog tegen terreur is ¥
slechts één aspect daarvan, en' '
Israél weet zich er heel goed tegen
te verdedigen. Het is echter veel
moeilijker om je te moeten ver-
dedigen tegen leugens en anti-Israél propaganda waarin feiten en logica geen
enkele rol spelen.

De aartsvijanden van Israél hebben in de afgelopen decennia onze samenleving
geinfiltreerd en een groot publiek van onwetende en onverschillige mensen
gehersenspoeld met leugens en haat tegen het Joodse volk en de staat Israél.
Dit jaar hebben we deze haat zien exploderen. In plaats van dat het kwaad
bestreden wordt door de ‘democratische’ overheden, lieten ze het ongehinderd
gebeuren en zo wordt Jodenhaat legitiem!

Voorbeelden te over: De uit de hand gelopen agressieve anti-Israél demonstraties
op de universiteiten; de pogrom in Amsterdam en de illegale anti-Israél
demonstratie die ongehinderd door kon gaan, eenzijdige anti-Israél resoluties in
de VN die wekelijks op de agenda staan; de absurde veroordeling van Israél door
de ICC in Den Haag; de lijst met beschuldigingen groeit dagelijks...

Israél die zich verdedigt tegen jihadisten die maar één doel voor ogen hebben:
heel het joodse volk uit te roeien. Israél, die zich aan alle Internationale regels
houdt en die met feiten kan aantonen wordt veroordeeld voor misdaden die ze niet
gepleegd hebben, maar waar ze zich juist tegen verdedigen en tegen vechten! En
de jihadisten die in onvoorstelbare wreedheid Joden en Jodengenoten uitroeien
worden door diezelfde organisaties en demonstranten verdedigd en beschermd!
Het is beangstigend om dit onrecht in onze samenleving te ervaren. Als we nu niet
met z'n allen ons niet tegen dit onrecht verzetten, dan brengen we de nieuwe
generatie, onze kinderen en kleinkinderen in groot gevaar. God verhoede!

Voor het joodse volk is de situatie helder: Israéls enige hoop en zijn verlossing is in
handen van de EEUWIGE! Mag dat ook uw hoop en vertrouwen zijn.

Namens het Shoresh-team wens ik u allen een gezegend en vrolijk

chanoekafeest.  Timek Kolman

Shoresh Israél kalender 2025

Het thema van de nieuwe kalender,
staat in teken van de Negev. De foto’s
zijn allemaal gemaakt in dit gebied.
Het toont de enorme verscheidenheid
in Negev, de droge woestheid en de
ontwikkeling in de moderne tijd. De
pioniersgedachte van Ben-Goerion en

De kalender kost €10,- (plus €5,50
verzendkosten) en is te bestellen via

de profetieén zijn werkelijkheid
geworden.
de website.

Am Israél chai! (Het volk Isragl leeft!) Scan de QR code hiernaast.

[}
Bestellen
Kalender 2025

Bankrekening van Stichting Shoresh te Wierden:

IBAN: NL45INGB0009107219
BIC: INGBNL2A
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