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In verbinding met Israél en het Joodse volk

De oorspronkelijke kleuren van het pleisterwerk dat de Tora ark versierde
van de Magdala synagoge zijn 2000 jaar bewaard gebleven. Lees meer
over de unieke locatie aan de Kinneret -~het meer van Galilea- op pagina 3
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Heb jij een hart voor mensen; steek je graag je handen uit
de mouwen, en heb je zin om deze kwaliteiten een tijdje te combineren in
Israél? Danis vrijwilligerswerk bij ADl iets voor jou. Lees meer op pagina 3.

ISRAEL OP SLOT - VOOR HOE LANG NOG?

Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn Koning en mijn God, want tot U
richt ik mijn gebed. Verheugen zullen zich allen die bij U schuilen,
altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen
juichen wie uw naam liefhebben. Psalm 5:3, 12

Beste Israél-vrienden,

Het is nu een jaar geleden dat Israél zijn grenzen sloot voor u en
voor alle overige vrienden van Israél wereldwijd. Het is ongekend in
heel de geschiedenis van Israél dat het zichzelf vrijwillig isoleert van
de buitenwereld. Toerisme hoort immers tot een van de
belangrijkste pilaren van de economie. Maar het lijkt nu totaal
onbelangrijk. Ik herinner me dat in geval van oorlog of interne
spanningen de regering er alles aan deed om de Luchthaven Ben
Gurion te allen tijde open te houden. Wat een contrast met nu.

Ik weet dat velen van u heel graag naar Israél zouden willen komen,
en ik zou dat ook graag willen, want zonder die directe verbinding
met het land en volk van God vervaagt dat wat ons dierbaar is en wat
ons zo diep spiritueel verbindt. Israél en Gods beloften voor de hele
wereld willen we immers levend en tastbaar houden. Maar u zult nog
wel even geduld moeten hebben voordat het veilig en verantwoord is
om naar Israél te reizen. Ik — en velen met mij — hoop van ganzer
harte dat dit met Gods hulp weer spoedig mogelijk zal worden.

Naar mate de beperkingen ten gevolge van de corona langer duren,
neemt de druk op de maatschappij toe. We zijn een stuk vrijheid
kwijtgeraakt die we zo vanzelfsprekend hebben geacht. Overal in de
wereld, maar ook in Israél, maken we ernstige gewelddadige
uitbarstingen mee die voorheen zeldzaam waren, zeker onder de
Joodse bevolking.

Vele Israéli's hebben in een oogwenk hun geliefden verloren; zijn
hun baan kwijtgeraakt, en velen verkeren in grote financiéle nood.
Tienduizenden kinderen en tieners konden een jaar lang niet naar
school en misten zo de belangrijke interactie met vriendjes die bij
hun ontwikkeling hoort. ledereen wordt geacht zonder vragen te
stellen alle besluiten van de regering op te volgen in deze tijd.
Maar hoe lang kan een mens dit volhouden? Wat is er aan de hand?

Dat is moeilijk in te schatten. De verwarring en ontreddering onder
de mensen is groot.

Wat ik zie is dat door Corona-19 vele maatschappelijke problemen
zichtbaar zijn geworden. Aan de ene kant zien we een toename van
geweld, maar aan de andere kant zien we ook een groeiende
saamhorigheid. De problemen doen zich voor onder de seculiere-
en orthodoxe joden, maar ook onder de Arabische bevolking en
onder de Druzen. Behalve maatschappelijk verzet is er ook begrip
en toenadering onder verschillende etnische groeperingen. Ik hoop
en bid dat het laatste overwint.

Wat wil de Eeuwige ons leren door deze pandemie ?

De westerse samenleving heeft noodgedwongen een noodstop
gemaakt. Dat is niet voor niets geweest. Voorzeker zullen we niet
terugkeren naar het ‘oude normaal’. Politici willen ons dat graag
doen geloven, maar dat is niet de waarheid. Het geeft mensen
een vals perspectief, en dat vertaalt zich uiteindelijk in
maatschappelijke ongehoorzaamheid. Dit gebeurt al hier en daar. 1k
heb mezelf al jaren afgevraagd waar onze wereld heen gaat. We
waren sinds de tweede wereldoorlog bezig een wereld te creéren die
haaks staat op de Tora en de profeten. En wij zijn dat als 'normaal’
gaan beschouwen. Wat nu? Het antwoord dat we in de Bijbel vinden,
is 'Tesjoeva’ doen — schuldbelijdenis doen en terugkeren naar God.
Deze ommekeer is een uitdaging voor ons persoonlijk, en voor onze
hele samenleving.

Eén ding is zeker: als wij ons tot de EEUWIGE richten om raad, Hij zal
ons voorzeker antwoorden!

Want Gij zegent de rechtvaardige, o EEUWIGE, Gij omgeeft hem met
welbehagen als met een schild (Psalm 5:13).

In het voorjaar in de maand Aviv gedenkt het Joodse volk de uittocht
uit Egypte. Voor de bevrijding uit Egypte waren er 10 plagen nodig.
Ik hoop en bid dat het in onze tijd bij deze ene plaag blijft! Tot
volgend jaar in Jeruzalem! Ik wens u een gezegende Pesachviering.

Timek Kolman, reisleider van Shoresh Educatieve reizen in Israél
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Medische hulpmiddelen ALEH heet nu ADI - project
2220

"TUADI
ALEH is een organisatie die in vier vestigingen in

Israél complexe hulpverlening biedt aan ernstig

gehandicapte Joden en Arabieren. De liefdevolle staf biedt met hun
professionele aanpak persoonsgerichte therapeutische zorg aan vele
families met een gehandicapt kind. Hierdoor kan het kind zich veel beter
ontwikkelen. Onlangs is ALEH opgesplitst in twee onafhankelijke
organisaties, opdat beide organisaties met hun eigen expertise kunnen
doorgroeien. Het deel van ALEH dat stichting Shoresh ondersteunt heet
voortaan ADI; het heeft een vestiging in Jeruzalem en een zorgdorp in de
Negev. De aanvragen bij Shoresh komen rechtstreeks van Shraga Evers,
directeur voor de ontwikkeling bij ADI.

Vrijwilligerswerk doen bij ADI in Israél ?

Heb jij een hart voor mensen; steek je graag je handen uit de mouwen, en
heb je zin om deze kwaliteiten een tijdje te combineren in Israél? Dan is
vrijwilligerswerk bij ADI iets voor jou.

Behalve dat ADI over een team van professionals beschikt, kan de
organisatie altijd vrijwilligers gebruiken. Er zijn eigenlijk altijd handen te kort.
ADI heeft goede ervaringen met vrijwilligers uit Nederland.

ADI heeft verschillende vrijwilligersmogelijkheden, afhankelijk van de
vaardigheden, voorkeuren en beschikbaarheid van elk individu.

Als vrijwilliger bij ADI Negev word je over het algemeen ingezet in een
zogenoemde woongroep, waarbij je onderdeel uitmaakt van de groep
medewerkers die de kinderen de gehele dag begeleid. Onder de taken die
worden uitgevoerd vallen onder meer verzorging (met uitzondering van
persoonlijke hygiéne zoals wassen en verschonen), toezicht houden,
activiteiten organiseren, begeleiding bij activiteiten en onderwijs. De
vrijwilliger draait het gehele programma mee met de groep. In overleg kan je
professionele achtergrond en ervaring meegenomen worden bij de bepaling
van het soort werk wat je gaat doen.

De minimale periode voor vrijwilligerswerk is een half jaar. Voor nadere
informatie over het vrijwilligerswerk, en om je aanvraag in te dienen, ga naar
de Nederlandstalige website van ADI https://adi-il.nl/

Poeriem feest

Afgelopen maand was het de Joodse maand Adar. Een maand waarin wij
opgeroepen worden ‘extra vrolijk te zijn’. Het hoogtepunt van deze maand is
het Joodse Poeriem-feest, wat in het Nederlands wel het ‘Lotenfeest’
wordt genoemd.

Een week voor het feest werden al verschillende klaslokalen van het
speciaal onderwijs kleurrijk versierd; er was een kostuumparade in het
zorgdorp van ADI Negev, en er werd ook flink geknutseld. Schmink-creaties
en maskers sierden de mooie gezichten van de bewoners, en samen met
de medewerers droegen ze prachtige creatieve kostuums.

Achter het schminken en de maskers zit een speciale betekenis: zij staan
symbool voor ‘het verborgene’, een belangrijk element van het Poeriem-
feest. Tijdens het eveneens traditionele gebruik van het lezen van de 'Rol
van Esther’, waarin het hele verhaal van Poeriem hardop wordt voorgelezen
aan elk lid van de gemeenschap, maakt men herrie zodra de naam Haman
wordt genoemd. Tijdens het Poeriem-feest is het ook gebruikelijk om geld
te doneren aan de armen, beginnende met hun in je directe omgeving.

Ook op culinair gebied werd er de afgelopen dagen al aandacht besteed
aan het vrolike feest. De staf bakte samen met de bewoners de

Nieuws uit kleinschalige projecten in Israél

zogenoemde ‘hamansoren’, en deze werden natuurlik ook gelijk
geproefd. Een van de tradities van Poeriem is het uitdelen van pakketjes
met wat lekkers aan vrienden en familie. Deze zogenaamde ‘misjloach

manot’ -pakketjes bevatten meestal iets te drinken, iets zoetigs en iets
hartigs.

Op de foto’s ziet u blijde gezichten van de bewoners, medewerkers en
vrijwilligers afgebeeld. Het ziet het ernaar uit dat zij het naar hun zin
hebben. Een vrolijk feest waarin God ons niet alleen opdraagt om blij te
zijn, maar ook om de zwakkeren binnen onze samenleving te
ondersteunen met een grote glimlach op je gezicht en dankbaarheid in je
hart voor elkaar.

ADI besloot daarom ook om elke medewerker, van schoonmaker tot
verzorger, van bewaker tot de vrijwilligers en medische staf, te voorzien
van een mooie ‘misjloach manot'. Ik denk dat we het gebod om ‘extra
vrolijk” zijn met plezier en gemak hebben uitgevoerd!

Een bijdrage van Shraga Evers.

Operatie Mosje, Be'ad Chaim — project 2203

Straatactie - de afgelopen maanden is een klein maar trouw team bezig
geweest met wat we nu een ‘GEBEDSTEST' noemen. Nadat we
begonnen met bidden tegenover de Knesset, zijn we nu verhuisd naar
een groot kruispunt, waar we grote borden dragen die duidelijk leesbaar
zijn voor het publiek. Ondanks de recente beperkingen in verband met
Covid-19, zijn protesten nog steeds toegestaan, en wij zijn aan het
GEBEDSPROTESTEREN (bidden + protesteren) tegen abortus. Het is
ons doel om het publiek bewust te maken van abortus; om de publieke

opinie te veranderen, en om levens te redden.

Uitkeringen aan projecten
Project

(periode dec.’20-feb.’21)

2203 Operatie Mosje, Be’ad Chaim € 11.500,-
2205 Voedselhulp, Love to the Needy € 2.500,-
2207 Red Carpet Center, Abundant Life € 5.000,-
2213 Voedselbank Jeruzalem, Netivyah € 5.000,-
2218 Single Mothers Fund, HaMa’ayan € 6.500,-
2221 Tasjes voor nieuwe immigrantenkinderen € 300,-
2224 Hulp aan Sjoa-overlevenden, Lechaim-to-life € 7.000,-
2226 Tehuis voor risicolopende meisjes in Beer Sheva € 1.800,-

Hartelijk dank voor uw donaties!



Bijbelse schatten opgegraven in Joodse Magdala — deel 2

Voortdurend worden er in Israél bijzondere vondsten uit de oudheid
gevonden. ledere vondst laat ons een stukje van de menselijke geschiedenis
zien. Alles wat in Israél gevonden wordt, bevestigt wat we in de Bijbel lezen

en dat is bijzonder boeiend en interessant.

Magdala is een plaats met een rijke historische en Bijbelse achtergrond en
een rijk profetisch perspectief, hierover meer in dit tweede deel.

Bijzondere vondsten in Magdala

Naast de synagoge die ik deel 1 heb besproken ligt een grote stadsmarkt.
Er zijn diverse visvijvers te zien. Hiervan leren we dat men een geavanceerd
systeem had om vis uit het meer van Kinneret te bewaren en langere tijd
vers te houden. De Griekse naam Tarachaea (“Plaats van de gezouten
vis”) getuigt ervan. In het dorp is verder een gedeelte opgegraven met
residenti€le woningen, luxe villa's met particuliere mikwes, straten voorzien
van kanalisatie, en natuurlijk diverse voorwerpen, waaronder Romeinse
munten. Aan de havenkant is men nog niet begonnen met opgravingen.

Watermanagement

Magdala is ook uniek vanwege haar sublieme watermanagementsysteem.
Magdala is namelijk gebouwd in een rivierbedding. Dat is zeer
verbazingwekkend en tegelijk de belangrijkste reden waarom archeologen
niet eerder op deze plek hebben gegraven. Nu blijkt, dat het verse
bronwater uit de nabijgelegen bron werd gekanaliseerd en door het dorp
geleid, opgeslagen en gebruikt als drinkwater. Aan de andere kant, moest
het water van Kinneret — met name in de wintermaanden — afgevoerd
worden, zodat de stad niet onder water liep. Het water werd ook gebruikt
om de private mikwes - rituele baden — van levend water te voorzien en op
peil te houden.

De mikwes — rituele baden

Het grote aantal "huismikwes’ dat in Magdala is gevonden is opmerkelijk.
Kinneret is immers een natuurlijke mikwe. Het bezit van een privémikwe
was alleen binnen het bereik van de rijke en welvarende mensen. Wat deze
mikwes speciaal maakt is hun brede trappenhuis. Dit wijst meer naar een
publieke mikwe. Nader onderzoek wijst uit dat deze ‘welvarende’ woningen
gebruikt werden door de levieten die zich ritueel moesten reinigen en
afzonderen van de gemeenschap, voor ze de dienst in de tempel in
Jeruzalem konden beginnen (vergelijk de parabel van de barmhartige
Samaritaan).

De “Magdala—steen”

De meest exclusieve vondst is echter de
rijkgegraveerde kubus-steen die midden
in de synagoge is gevonden. Dit voorwerp

wordt de ‘Magdala-steen’ genoemd. Er is
nog nooit een vergelijkbaar voorwerp uit de oudheid gevonden. Het origineel
is overgeplaatst naar het Israélmuseum in Jeruzalem en twee replica’'s
staan in Magdala. Een daarvan ligt op de plek waar de steen is gevonden in
de synagoge, de andere is op de locatie van dichtbij te bezien.

De steen blijkt geen gebruiksvoorwerp te zijn. Het is te klein voor een ‘bima’
- de tafel waar op de Torarollen werden gelegd tijdens het lezen. Het is ook
geen 'sierobject’, en natuurlijk ook geen vereringsobject. De deskundigen
vroegen zich af wat de functie van deze steen dan wel was.

Bij een nadere bestudering van de gravures zien we symbolen en
voorwerpen uit de Tempel in Jeruzalem. Wij zouden kunnen denken dat
de steen een herinnering is aan de verwoeste 1e Tempel van voor de
Babylonische ballingschap. Maar toen deze steen werd gemaakt, was
de Tempel inmiddels hersteld door Nehemia, en de Tempeldienst voor
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door Timek Koiman

de Eeuwige functioneerde weer.

De Magdala-steen had dus een verbindingsfunctie. Om de synagoge — ver
weg in Galilea — te verbinden met Gods Huis en de aanbidding van God te
Jeruzalem. Dit wordt bevestigd door het feit dat in Magdala Levieten
woonden die ingeroosterd waren voor de Tempeldienst in Jeruzalem.
De Magdala-steen is echter geen 'replica’ van die Tempel! Om te begrijpen
wat de Magdala-steen voorstelt, moeten we terug naar de tijd van
de Babylonische ballingschap; naar de profeet Ezechiél.

De Tempel van Ezechiél

Wat we op de Magdala-steen zien afgebeeld is de nieuwe tempel die
Ezechiél beschrijft. De steen representeert niet alleen de hoop op terugkeer
uit de ballingschap, en de dankbaarheid van die terugkeer die werkelijkheid
is geworden, maar ook het verlangen naar herstel van de eredienst; Gods
uiteindelijke Verlossing; de vestiging van Zijn Koninkrijk op aarde, en herstel
van de uitverkiezing van het Joodse volk als Gods volk.

Ezechiél was een Levitische priester die in ballingschap leefde in het verre
Babel (het tegenwoordige Irak). Ezechiél zag in zijn visioenen de terugkeer
van de twaalf stammen uit ballingschap. Hij zag in zijn visioen ook een
geheel nieuw Huis van God in een nieuwe stad Jeruzalem. Wij zouden
kunnen spreken over de Hemelse representatie, het nieuwe hemelse
Jeruzalem met de nieuwe hemelse Tempel.

God draagt Ezechiél op om de Israélieten het model en de indeling van die
Tempel te laten nameten: Mensenkind, vertel het volk van Israél over
de tempel, zodat ze zich schamen over hun wandaden, en laat ze het model
nameten. Als ze zich schamen over alles wat ze hebben gedaan, maak hun
dan bekend met de indeling en het ontwerp van de tempel, met de
uitgangen en de ingangen, kortom met de hele indeling, en met alle
bepalingen en voorschriften. Schrijf alles voor hen op, opdat zij
het nauwgezet uitvoeren. Ezechiél 43:10-11.

We kunnen concluderen dat de Magdala-steen precies de verwezenlijking
is van deze verzen uit Ezechiél. Dit maakt de Magdala-steen tot een wel
heel bijzonder en spiritueel object. Het staat symbool voor hoop op herstel
van Gods verbond met Zijn volk, terwijl het nog in ballingschap leeft.
Het blikt vooruit naar de Messiaanse tijd die op het punt staat door te
breken.

Magdala is gesticht door de teruggekeerde Joden uit Babylon. Hun
terugkeer naar Eretz Jisraél is het bewijs dat de woorden van de profeten
Jesaja, Jeremia en Ezechiél werkelijk in vervulling zijn gegaan! De inwoners
van Magdala leefden heel bewust in de overtuiging dat de Messiaanse tijd
heel nabij is, en deze steen is het bewijs ervan.

Wat vertellen de symbolen op de Magdala—steen ons?

Rondom aan de zijkant zien we zuilen van de poorten die rondom de Beth
haMikdash stonden. (Ezechigél 40.) Tussen de zuilen zien we diverse
voorwerpen. Aan de voorkant van de steen zien we een zevenarmige
kandelaar — de menora — en twee kruiken. De menora stond in het
hoofdvertrek van de tempel en gaf permanent licht. De menORa NN —
kandelaar — symboliseert Gods voortdurende aanwezigheid en licht over de
hele schepping, en over Zijn volk in het bijzonder. Het schijnt in de richting
van de 12 toonbroden, die de 12 stammen van Israél voorstellen. Licht in
het Hebreeuws is 1IN OR. Het woord 171N tORa — Gods instructie — Gods
Woord, is dus Het Licht op ons pad. De Tora onderwijst ons en geeft ons
richting, wijsheid en doel voor ons leven. In het Hebreeuwse woord moreh
(leraar) zit ook het woord licht: 79 mOReh. U vindt het in Psalm
119:105: Uw Woord is een Lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
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vervolg van pagina 3

Naast de menora zien we 2 kruiken. De ene kruik werd gebruikt voor het
reinigingswater van de rode vaars (Numeri 1 9) om mens en heilige
voorwerpen van zonde te reinigen. De andere kruik bevatte wijn die gebruikt
werd voor de plengoffers (Numeri 15). Water is het symbool van reiniging
en wijn is het symbool van heiliging. Alle voorwerpen die in de tempel werden
gebruikt en ook de priesters die het werk deden moesten volkomen rein en
heilig zijn.

Aan de linkerzijde van de steen zien we een olijfkruikje. Deze werd gebruikt
om de lampen van de menora te laten branden en bevatte de meest zuivere
olijfolie.

Op de achterkant van de steen, zien we twee wielen die zweven. Onder de
wielen zie je een schittering van vonken. De as van het linker binnenwiel is
bol en de as van het rechter wiel is hol. Deze wielen passen dus in elkaar en
stellen het rad midden in een rad voor. Vergelijk Ezechiél 1:14-21. Volgens
de Joodse interpretatie beschrijft Ezechiél in dit hoofdstuk Gods Glorie. En
het rad midden in een rad staat symbool voor het Heilige der Heilige in de
tempel. Er staan namelijk twee keer (vers 20 en 21): de geest der wezens
was ook in de raderen. Zo ook zijn Gods Geest en glorie aanwezig in het
Heilige der Heilige.

RPN

\ met een symbool wat op een bloem of
‘rosette’ lijkt (zie foto hiemaast). Dit stelt

™ stammen van Israél symboliseren.

I mozaiekvloer van de synagoge aan, en

e @ het dient nu als het symbool van Magdala.
. Vol i¥ 2 Rondom zien wij een aantal harten. Deze
harten stellen het nieuwe hart voor dat de Eeuwige aan Zijn volk Israél zal
geven. Ezechiél 36: 25-28 Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein
worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; Een
nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van
steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van viees geven.
Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn
inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zuit
wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zuit Mij tot een volk zijn
en Ik zal u tot een God zijn.

Er zijn ook palmbomen afgebeeld. Dit zijn de palmetten (Ezechiél 4016,
37 en 41:20) die overal in de tempel aan de muren
en op de pilaren afgebeeld waren.

Voor wie meer wil weten is er via ondermeer bol.com
de Engelstalig boek over Magdala te bestellen.

De auteur is een kennis van mij die bij de opgravingen
van Magdala betrokken was.

Michael A. Moss, Jewish Magdala, The Pompeii of
Galilee. ISBN 978-0-244-81876-0

Colofon

Stichting Shoresh
Gildenweg 8, 7641 AZ Wierden
0546 575165 < info@shoresh.nl

E www.shoresh.nl

MICHAEL A MOSS

Kesjercursus en Moadiemcursus
Dhr. Anton de Ruiter

085-1045163

< info@kesjer.nl | info@moadiem.nl
www.kesjer.nl | www.moadiem.nl

en Belgié georganiseerd.

Best
estuur Projectondersteuning in Israél

Kees van Dorth Ewout van Halteren

Raadpleeg de website van Stichting Shoresh

Anton de Ruiter Henk de Haan

voor actuele projectinformatie.

De cursussen worden doorlopend in Nederland
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Volg een Shoresh cursus in uw regio
Stichting Shoresh verzorgt sinds 2005 in heel Nederland twee unieke

cursussen: de Kesjercursus en de Moadiemcursus.

De Kesjercursus legt de verbinding tussen het jodendom en het
christendom. Deze cursus is een basiscursus over de Hebreeuws-
Joodse wortels van het christelijk geloof. Het behandelt de Joods-
Hebreeuwse context van de Bijbel; de belangrijke verschillen tussen het
jodendom en het christendom; de begrippen God, Rabbi, Messias, en de
tragische verwijdering tussen jodendom en het christendom in de eerste
eeuwen na de verwoesting van de 2e Tempel. Daarnaast wordt volop
aandacht besteedt aan het antisemitisme binnen het christendom; hoe
het herstel tussen beiden vanuit de Bijbelse profetie bewerkt kan worden,
en Gods heil voor de gehele wereld en de plaats daarin voor Israél en het
Joodse volk.

De Moadiemcursus behandelt de Bijbelse feesten die door EEUWIGE zijn
ingesteld: Sjabbat, Pesach en het feest van Ongegiste broden - Matsot,
Het wekenfeest - Sjavoeot, Feest van de Bazuinen — Jom Troea, Grote
Verzoendag - Jom Kipoer, het Loofhuttenfeest — Soekot, en het
Slotfeest - Sjemini Atseret. Daarnaast komen het Lotenfeest — Poeriem,
het Inwijdingsfeest — Chanoeka, en het Nieuwemaansfeest - Rosj
Chodesj aan bod. U vindt deze feesten allemaal in de Bijbel. Ook wordt de
Joods-Bijbelse kalender behandeld die bepalend is om de feesten op de
juiste tijd te kunnen vieren. De Feesten van EEUWIGE worden sinds de
uittocht uit Egypte door het Joodse volk gevierd. Waarom vieren de
christenen ze niet? Op vele vragen die bij u leven zult u tijdens het volgen
van deze cursussen een antwoord krijgen.

Beide cursussen worden in een zaaltje in uw buurt gehouden. Ze zijn
laagdrempelig, bedoeld voor iedereen die belangstellend is, en vereisen
geen specifieke voorkennis. Een docent zal u in 10 lessen de te
behandelen stof uitleggen, inclusief de praktische invulling ervan.

Voor de Kesjercursus ontvangt u het cursusboek gratis, en kunt u een cd
met Messias belijdende Joodse liederen en/of een Joodsereceptenboek
voor 5 euro bijbestellen. Bij de Moadiemcursus krijgt u naast het
cursusboek het boek Van Jom tot Jom cadeau. Dit boek behandelt het
dagelijkse leven van een gelovig joods persoon. Voor elke cursus wordt
een bijdrage van € 55,- gevraagd. Beide cursussen zijn het meer dan
waard om te volgen.

Meer informatie en aanmelding voor een van de beide cursussen kunt u
vinden op de Shoresh website www.shoresh.nl. U kunt ook een cursus
organiseren in uw regjo. Zodra er 15 aanmeldingen zijn, kan de cursus
van start gaan. Neem als u vragen hebt gerust contact met ons op:
info@shoresh.nl

Beresijiet, 'In het begin’

De prachtige Bijbels Joodse Israél-kalender 2021 is nog steeds te
bestellen (zolang de voorraad strekt). Uitgebreide informatie en
mogelijkheden om te bestellen vindt u op de Shoresh website.
Prijs€ 10.- per stuk + € 4,50 verzendkosten.

Bankrekening van Stichting Shoresh te Wierden:

IBAN: NL45INGB0009107219 BIC: INGBNL2A

Stichting Shoresh is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.
Kamer van Koophandel 34161717

Extern accountant: J.M. van Vlijmen AA CB, te Veenendaal, www.goudvinkadvies.nl



