SHORESH NEUWS

GRONDLEGGER VAN BIJBELS ZIONISME IN ISRAEL

Op 3 Eloel 5785 / 27 augustus 2025 vond de 90e
herdenking plaats van de weledele eerste opperrabbijn
van het Israél van vo6r de staat Israél, Rabbijn Abraham
Isaac HaKohen Kook (1865-1935).

Rav Kook, geboren in Litouwen, wordt op zijn 23e
beédigd als rabbi van Zoimel. Drie jaar later worden zijn
In 1904 wordt hij
aangesteld als eerste opperrabbijn in Israél om de

eerste werken gepubliceerd.

groeiende Joodse gemeenschap te dienen. In 1913
bezoekt Rav Kook de jonge kibboetsiem in Jizreél vallei en in Galilea. Zijn doel is
om de hardwerkende Joodse pioniers die het land aan het opbouwden zijn aan te
moedigen tot het onderhouden van de Tora en Gods geboden. Hij is een
bruggenbouwer tussen de seculiere en orthodoxe joden.

Rav Kook is de grondlegger van de joods-bijbelse zionistische beweging in Israél.
Joodse zionisten zijn godvrezende Joden die met volle overtuiging de bijbelse
opdracht uitvoeren: het ontginnen en bewonen van het bijbelse land Israél; de
Eeuwige te dienen en uit Zijn Woord te leren, en het beoefenen van hun diepe
vertrouwen in de Eeuwige in alle aspecten van het leven. Zij dienen vol opoffering

september 2025 / N79WN 919N

door Tuvia Kolman
in het Israélische Defensie Leger; zij bewonen het bijbelse hartland — Samaria en
Judea - en zij zijn degenen die altijd in de frontlinies zullen staan in de geestelijke
strijd met Israéls aartsvijand: Amalek.

Rav Kook wordt erkend als een van de belangrijkste Joodse denkers aller tijden.
Zijn geschriften weerspiegelen de zoektocht van een mysticus naar de
onderliggende eenheid in alle aspecten van het leven en de wereld, en zijn unieke
persoonlijkheid bracht een zeldzame combinatie van talenten en gaven samen.
Uiteindelijk is Rabbi Kooks krachtige boodschap er één van leven en groei, hoop
en optimisme. "De dood is een vals fenomeen,” onderwees hij, en "naarmate de
hoeveelheid beweging naar heelheid toeneemt, neemt het kwaad af en wordt het
goede onthuld.”

Het is de moeite waard om het onderwijs
van Rav Kook te bestuderen via deze
website https://www.ravkook.net/
Ook kunt u in Jeruzalem het Huis van Rav
Kook bezichtigen:

https://www.funinjerusalem.com/venues

/beit-harav-kook/
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