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Het profetische belang van Lema'ancha wordt steeds zichtbaarder

Naar aanleiding van de vreselijke aanslag op 7 oktober 2023 ontstond er in het
zuiden van Israél in het gebied Pitchat Nitsana een vrijwilligersorganisatie met de
betekenisvolle naam Lema’ancha. De betekenis van Lema’'ancha is: Voor jou.
Zegen van de Vader, door jullie, voor hen. Vanwege het enorme gebrek aan
werknemers die op het land van de boeren werken, bracht Lema’ancha al meer
dan 600 vwrijwilligers uit diverse landen naar Israél, primair om noodlijdende
boeren te ondersteunen. Samen met een gemotiveerd team uit Nederland,
Duitsland en Israél werken Wiljo en Annie Beerens voor en achter de schermen
om alles in goede banen te leiden.

Gaandeweg groeide de visie en werd het profetische belang van wat
Lema’ancha door Gods genade mag doen, steeds zichtbaarder.

Het begon met drie bijbelteksten uit Jesaja die aan Fulp en Wiljo (oprichters van
de stichting) werden gegeven. In het eerste vers uit Jesaja 61:5 spreekt God
erover dat vreemdelingen akkerbouwers en wijnbouwers zullen zijn. In de tweede
tekst uit Jesaja 43:19-20 belooft God dat Hij iets nieuws gaat doen wat nu
gaat ontkiemen (Tsemach). En in het derde vers uit Jesaja 60:21b spreekt God
erover dat ze een stekje (Netser) zullen zijn, door Hem geplant, een werk van
Zijn handen, opdat Hij verheerlijkt zal worden.

Bijzonder is dat beiden teksten verbonden zijn aan de Masjiach.
Zowel ontkiemen (Tsemach Hebr.) als stekje (Netser Hebr.) gaan over de
Masjiach. Bovendien is het woord Netser verbonden aan Nitsana, de plaats in
de Negev waar het project is gevestigd.

Onlangs ontving Wiljo van de Joods-Messiaanse Rabbijn Yischak Shapira de
Messiaanse profetie uit Hooglied 2:11-12 waar staat: Zie, de winter is voorbij.
De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan. De bloemen (Nitsaniem) laten zich
Zien op het land, De zangtijd is aangebroken, Het koeren van de tortelduif wordt
in ons land gehoord. Een midrasj leert dat de Nitsaniem spreken over de twee
Messiassen, Masjiach Ben Josef en Masjiach Ben David; Masjiach Ben David
die zowel door de Joden als de gelovigen uit de volken verwacht wordt.

Na 8 maanden in de woestijn raakt Lema’ancha meer en meer geintegreerd in
de Israélische samenleving, is er zicht op om de stichting in Israél te kunnen
registreren en hangt er in de lucht dat die stichting een eigen stukje grond ter
beschikking krijgt om prefab huisjes voor vrijwilligers te kunnen plaatsen.
God de Vader maakt iets nieuws in het zuiden van Israél, eenieder die dat wil
kan daar deel aan hebben. e R

In oktober 2024, wanneer Wiljo en Annie terug
zijn in Nederland, komen ze graag naar u toe om
in uw gemeente, op een doordeweekse avond,
op sjabbat of op zondag meer te vertellen over
dit door God geinitieerde project.

Kijk voor meer informatie op www.lema-ancha.nl
of neem contact op met wiljobeerens@lema- |

ancha.nl
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