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Impressie van een bezoek aan plaatsen van het bloedbad van 7/10/23

Vroeg in de ochtend komen we aan op de Dutch Farm in mosjaav Sde Tsvi
waar we door Uzi en Tamar verwelkomd worden.

Mosjaav Sde Tsvi is niet meer dan 20 minuten rijden verwijderd de Kibbutz
Be’eri waar het bloedbad op 7 oktober 2023 op sjabbat en Simcha Tora in
alle vroegte is begonnen. Vandaag neemt Uzi ons naar deze en andere
plekken mee, zodat we met eigen ogen kunnen zien wat er in feite is
gebeurd is.

Tamar en Uzi wonen lange tijd vlak bij de grens met Gaza, kennen daar veel
mensen en soldaten van de nabijgelegen legerbasis. Het lot van velen is hun
bekend. De gebeurtenissen van 7 oktober hebben een zware tol geéist.

Tamar vertelt hoe zij op die sjabbat en de dagen daarna in enorme angst
leefden over hun eigen lot en het lot van allen die de aanslag wel of niet
hadden overleefd. De mosjaav en hun terrein is aan alle kanten open en er
is geen veilige plek om te schuilen voor horde terroristen die op moord en
ontvoering uit zijn.

Nu zijn Uzi en Tamar bezig om posttraumatische hulp te bieden aan mensen
van de getroffen gebieden en om hen die terug keren naar hun
woonplaatsen langs de Gazastrook aan te moedigen om hun leven weer op
te bouwen.

Uzi laat ons een aantal plaatsen zien waar het
geweld van 7 oktober heeft geraasd. De

indrukken zijn overweldigend. We merken dat een :
aantal mensen terug zijn gekeerd en moed
hebben gevat om hun leven weer op te bouwen.
In hun gezichten is af te lezen het verdriet van wat
hun is overkomen.

In de Negev, in de buurt van Kades Barnea
komen we langs militaire gevangenissen waar &
10 duizenden terroristen worden vastgehouden.
De bedoeling was dat Hamas tijdens het 2y
bloedbad deze gevangenissen zou bestormen o s

om de terroristen te bevrijden. Dank God dat dit niet zover is gekomen!

Het proces van heiliging van Eretz Jisraél

Zie, de EEUWIGE, uw God, heeft het land aan u gegeven, trek op, neem het
in bezit, zoals de EEUWIGE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft;
wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Deuteronomium 1:21.

De opdracht van Israél was om het Beloofde Land, Eretz Israél, in bezit te
nemen, te bewonen en te bebouwen; de eredienst aan God van Israél in te
stellen naar Zijn wil, volgens de Tora instructies, en het land te reinigen van
alle afgoderij die de kana'anieten - nazaten van Cham, de zoon van Noach -
in dat land bedreven hadden. Het Beloofde Land moest ook geheiligd
worden van al het onschuldig bloed dat vergoten werd door kinderoffers aan
afgod moloch. Dit en meer waren de randvoorwaarden van God, zodat Hij
onder Zijn Volk Israél kon wonen. God gaf het Land aan Israél als onderdeel
van het Tora-verbond dat Hij met hen sloot op de berg Sinai, voor eeuwig en
altijd.

Daarom moet u alle geboden die ik u heden gebied, in acht nemen. Dan zuit
u sterk zijn en het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen,
binnengaan en in bezit nemen, opdat u uw dagen zuit veriengen in het Jand
waarvan de EEUWIGE uw vaderen gezworen heeft het hun en hun nageslacht
te geven, een land dat overvioeit van melk en honing. Deut. 11:8-9.

Langzaam maar zeker zou het land Heilig — apart gezet worden voor de God
van Israél, en Israél zou er in vrede leven. God zou het land water geven op
de vastgestelde tijden en het land zou gaan bloeien, zijn vruchten
voortbrengen en overvloeien van melk en honing.

Strijd om het Beloofde Land sterker dan ooit

Sinds Israél is teruggekeerd naar het Land van God, is de strijd om het bezit
van het land heftiger dan ooit. De vijanden van Israél smeden voortdurend
dodelijke plannen om te verhinderen dat Eretz Israél onderworpen wordt aan
de God van Israél. Tegelijkertijd is het Joodse volk er meer dan ooit bewust
van wat hun opdracht inhoudt en zijn ze ertoe bereid er alles voor op te
geven. Laten we bidden en handelen opdat Israél in vrede mag blijven wonen
in het land van belofte, en om het voor te bereiden op de komst van de
Messias die u en ik samen met het Joodse volk verwachten. Timek Kolman
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